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Voorwoord 
In mei legt elke vogel een ei… oei das pas voor volgende maand. Eerst maart 

nog overleven en tenzij je jarig bent in maart heeft maart niet echt veel in 

petto voor je. Wel wordt het warmer en kunnen we terug korte broeken gaan 

dragen. Nu we het toch over korte broeken hebben wil ik eventjes een 

momentje stilte voor aldiegene die geen lange broeken kunnen betalen… in de 

KSA zijn dit er blijkbaar heel wat. Ik heb deze winter maar amper lange 

broeken gezien. En ze kunnen dan wel zeggen dat ze geen koude voelen, maar 

iedereen ziet jou rode beentjes vol kippenvel wel hoor.  

Genoeg over korte broeken, met het warme weer zal de natuur ook weer op 

gang komen. Dit betekent dat de vogels hun nestjes zullen klaarmaken voor 

volgende maand, de bloemen zullen beginnen bloeien en het gras wat groener 

wordt. Maar natuurlijk ook dat het ideaal KSA weer is, warm maar niet te 

warm en fris maar niet te fris. Kortom perfect! Berg je winterjas dus al maar 

weer op en haal je KSA trui uit de kast.  

En terwijl je je jas opbergt en je trui aantrekt kan je al denken aan de 

lekkere taart die je in maart gaat eten. Want het is pi-dag en iedereen weet 

dat je op pi-dag taart of pizza moet eten omdat dat rond is. Logisch toch? 

Om pi nog wat meer te eren zal ik de rest van het voorwoord opvullen met 

(bijna) alle cijfers van pi: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 

41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 

34211 70679 82148 08651 32823 

06647 09384 46095 50582 23172 

53594 08128 48111 74502 84102 

70193 85211 05559 64462 29489 

54930 38196… 

Alle veel plezier bij het lezen van de 

rest van de Jodela en hopelijk tot 

volgende maand!  
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Informatio 
 

Leidingswissel  

Heb jij stiekem een favoriete leiding, maar staat deze jammer genoeg 

bij een andere groep? Wees niet getreurd... want 25 maart is het 

leidingswissel. Dan maak jij, ja jij, kans om een activiteit te beleven 

met wie weet jouw favoriete leiding! (De KSA garandeert niet dat je 

effectief bij de favoriete leiding staat, wel kan de organisatie 

garanderen dat het een topactiviteit wordt.)  

 

KSA-weekend  

Het is nog maar maart, maar we willen jullie alvast al warm krijgen 

voor april. Want 7 en 8 april organiseren wij onze jaarlijkse fuif. Voor 

de grote leden, nichten en neven, ouders, bomma's en bompa's, houd 

deze data alvast vrij in je agenda want dan gaan we er een groot feest 

van maken. Voor iedereen die dan graag de dansbeentjes nog eens wil 

losgooien, jullie zijn alvast welkom . Ben je deze informatie tegen 

dan al vergeten? No worries, volgende maand komt er meer uitleg 

over. Geniet nu nog maar even eerst van de prachtige maand maart. 



 

 

 

     In ‘t Potje 
Rode bieten pannenkoekjes 

 

ingrediënten: 

1 middelgrote gekookte rode biet 

175 gr havermout 

2 eetlepels gebroken lijnzaad 

1 theelepel kaneel 

2 theelepels bakpoeder 

1 theelepel bakpoeder 

300 ml plantaardige melk 

2 eetlepels ahornsiroop 

1 theelepel kokosolie 

 

Bereiding: 

Maak het beslag voor de pannenkoekjes. Snijd de rode biet in stukken 

en doe deze in de keukenmachine. Voeg de havermout, het gebroken 

lijnzaad, kaneel, bakpoeder, vanille-extract, de plantaardige melk en 

ahornsiroop toe en mix het tot een glad en kleurrijk beslag. Is het 

wat te dik? Voeg dan een scheut plantaardige melk toe. Zet een 

koekenpan op het vuur en verhit de kokosolie. 

Schep 3 schepjes beslag in de pan en laat het stollen. Draai de 

pannenkoekjes na 2-3 minuten om en bak de andere kant mooi bruin. 

Herhaal dit met de rest van het beslag. Stapel de pannenkoekjes op 

en serveer het met plantaardige yoghurt, vers fruit en kokosrasp. 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 – 20/04 

We hebben carnaval weer (half) overleefd en nu is het tijd om te 

vasten. Ik heb gehoord dat de pastoor nog goeie hosties heeft liggen, 

dus ik ga straks even vragen of ik er paar mag lenen. Na carnaval zal ik 

wel een paar weesgegroetjes moeten doen voor ik door God vergeven 

wordt. Doe je mee? Jij hebt het ook nodig hoor… 

 

Stier: 21/04 – 20/05 

Jou gezicht wordt deze maand zo rood als het doek tijdens 

stierenvechten. Jij zal heeeeeel boos en chagrijnig rondlopen deze 

maand. Maar dat ben je toch al altijd dus veel verandering zullen de 

mensen niet zien… Doe er iets aan aub, ik durf bijna niet meer tegen 

je te praten! 

  

Tweelingen: 21/05 – 21/06 

Mijn favo(g)rietje is een tweeling dus jij valt weer maar eens in de 

prijzen! Ik zal ervoor zorgen dat het weer een topmaand wordt voor 

jou. Vraag maar aan iemand of ze je lief willen zijn, iedereen zal 

direct ja zeggen! Let er wel mee op, iedereen zou ja zeggen, ook je 

oma… 

Kreeft: 22/06 – 22/07 

 Nu Valentijn achter de deur ligt mag je nu eindelijk wel eens stoppen 

met zo klef te doen. Het is vies, vuil, vettig en ik wil het niet zien op 

mijn speelplaats. En al zeker niet op het pleintje in “my side of town”. 
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Leeuw: 23/07 – 22/08 

De stikstofwetten vliegen de de pan uit, de boeren liggen 

huilend in hun bed en jij blijft maar doorzagen of je met de auto naar 

school mag… Doe wat aan die attitude van jou, misschien ben jij wel de 

fout van de klimaatcrisis.  

 

Maagd: 23/08 – 22/09 

Je bent maagd of je bent het niet, Maagden zijn in de prijzen 

gevallen! Deze maand krijg jij een speciale prijs voor je geduld. 

Weetje wat rijmt op maart? Baard! Jij zal deze maand een even lange 

baard groeien als Sinterklaas, even thuis om een scheermesje vragen, 

want jou staat dat dus echt totaal niet… 

 

Weegschaal: 23/09 – 22/10 

Jij ziet er mij iemand uit die denkt dat de aarde plat is… Ik wil je 

dromen niet kapotmaken, maar de aarde is duidelijk NIET plat. Je 

moet wel dom zijn om niet te weten dat de aarde een donut is. Dat 

leren ze je niet op die brainwashschool van jou hé! 

 

Schorpioen: 23/10 – 21/11 

Jij wint een reisje naar Santiago de Compostella, je hebt het nodig. 

Eens goed op bedevaart gaan is niet slecht, buiten dat het wel 

2000km wandelen is! Je moet nu wel gaan want de sterren hebben het 

gezegd. Jij liever dan ik.. 

 

 

 

5 



 

 

  

 

 

 

Boogschutter: 22/11 – 21/12 

Dit wordt jouw maand! Geluk, liefde en geld komen jouw kant uit! 

HAHA grapjeuu, niks zal in je voordeel zijn deze maand. Je bank gaat 

failliet gaan, je lief gaat het uitmaken en je gaat zoveel ongeluk 

hebben als Donald Duck. Ik zou niet durven buitenkomen als ik jou 

was… 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01 

Mijn beste vriend is Jezus dus let maar op anders ga ik klikken over 

wat jij allemaal hebt uitgespookt tijdens carnaval. Die kleren gaan God 

niet blij maken, zomaar lachen in je boerenpak. Zonder de boeren 

geen eten op jouw bord hé!!! 

 

Waterman: 21/01 – 19/02 

De grote, sterke, magische waterman zal deze maand op triomftocht 

gaan door het hoge noorden, Nederland wel te verstaan. Jij gaat 

zoveel kaas eten dat je gaat veranderen in een kaastafel. Let goed op, 

want die zotte hollanders durven wel eens van je te smikkelen. 

Asjemenou! 

 

Vissen: 20/02 – 20/03 

Jij gaat deze maand weer maar eens een slechte tijd tegemoet. Je 

hebt het wel niet gemakkelijk jij hè! Nadat je opgegeten bent door 

Poseidon, ga je deze maand door zijn darmstelsel gaan. Ik weet niet 

wat hij allemaal gegeten of gedronken heeft, maar fijn kan het 

alleszins niet zijn… 
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Tijdrover 

Maak Lori na 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… het al maart is? 

… carnaval weer voorbij is? 

… dit weer een heel leuke activiteit was? 

… je toen partysnacks kreeg? 

… dit natuurlijk heel lekker is? 

… iedereen weer goed verkleed was? 

… de krokusvakantie weer voorbij is? 

… dit spijtig is? 

… je nu weer moet wachten tot april? 

… dit dan de paasvakantie is? 

… we dan Release organiseren? 

… dit onze grote fuif is? 

… als je +16 bent je zeker moet komen? 

… veel groepen op weekend gaan? 

… dit al een tof voorproefje is voor kamp? 

… je zeker mee moet gaan? 

… dit 2 hele toffe dagen zijn? 

… leidingswisseldag eraan komt? 

… dit 25 maart is? 

… je dan voor een dagje andere leiding hebt? 

… dit heel spannend is? 

… het weer beter weer gaat worden? 

… de activiteiten ook weer leuker gaan zijn dan? 

… dit weer mijn laatste wist-je-datje is? 
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Moppentrommel 
 

Vuil 

Oma en Jantje zijn samen op stap. Jantje ziet op de grond €2 liggen 

en wilt het oprapen. Oma houdt hem tegen en zegt “Jantje, alles wat 

op de grond ligt is vuil !” Ze wandelen verder en plots valt oma op de 

grond. Ze vraagt: “Jantje, wil jij mij recht helpen?” Jantje antwoordt: 

“Nee oma, alles wat op de grond ligt is vuil !” 

 

Puree 

Er lopen twee aardappels over straat. De ene is aan het huilen en da 

andere vraagt waarom hij weent. “Mijn papa zit in de puree !” 

 

Kaas 

Stijn gaat naar de oogarts. Hij zegt: “Meneer de oogarts, ik heb een 

bril nodig.” “Inderdaad, want u staat nu in de kaaswinkel.” 

 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Verjaardagen 
Maart is een druk gevulde maand op de verjaardagen kalender! We 

hebben deze maand maar liefst 11 jarigen binnen de KSA. En beginnen 

doen we bij de sjowers want zijn mogen op 4 maart de eerste 

verjaardag van de maand vieren. En dat is die van Lobke Van gink, 

Lobke wordt al 14 jaar! En weet je wat? De helft van 14 is 7, en op 7 

maart vieren we de volgende verjaardag. Of wat zeg ik, verjaardagen. 

Want niet alleen Noa van Loon mag haar verjaardag vieren, maar ook, 

Mathijs kerstens geniet die dag van zijn verjaardag. Noa wordt dit 

jaar al 9, en Mathijs blaast dit jaar 17 kaarsjes uit. De volgende in het 

rijtje is een deugniet, namelijk Stijn Henneuse. Deze grote jongen 

viert op 11 maart zijn 11de verjaardag, wat een toeval! Een dag later 

op 12 februari viert Siebe Konings zijn 12 verjaardag.  

5 dagen later zijn er weer 2 mensen jarig. Pieper Milla Deruyter wordt 

op de 17de al 6 jaar. En ook Mil Vergouwen viert dan zijn verjaardag. 

Hij wordt ook 11 jaar. 

Nu is het nog eens de beurt aan de jonhernieuwers, zij vieren na de 

verjaardag van Mathijs ook de verjaardag van Silke. Zij wordt op 20 

maart 16! Dan terug naar de kleinste groep. Marcel Hofmans viert 23 

maart zijn 6de verjaardag. Wat worden ze groot! Nog 2 te gaan en we 

zijn klaar… 

Bo kersten mag op de 26ste 12 kaarsjes uitblazen. En laatst maar 

zeker niet stomst, is het de beurt aan Jasper Peeters. Hij mag de 

jonghernieuwers (en mij) trakteren op 27 maart voor zijn 16de 

verjaardag. 

  

Proficiat aan alle jarigen, en als je er deze maand niet bij zat, niet 

getreurd volgende maand beter. 
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Activiteiten 

Piepers 

03/03-05/03: Peppa Pieper 

(weekend, zie brief) 

11/03: de piepers gaan logeren 

18/03: pingpongpieper 

(leidingswisseldag) 

25/03: wie is het? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

03/03-05/03: hottentottensoldatentententen-toonstellingsterrein 

(weekend, zie brief) 

11/03: ik zag de zon in de zuiderzee zinken. 

18/03: Ingele mingele mangele motje  kaatse kietse kotje more? 

(leidingswisseldag) 

25/03: Jan Janssens sal s’avonds Sjakie slapen leggen.  
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Deugnieten 

04/03: finsmak 

11/03: tuffing 

18/03: utespelarz 

(leidingswisseldag) 

24/03-26/03: ädellövträd 

(weekend, zie brief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

04/03: Bryan en de slushpuppie 

11/03: chocomelk 

18/03: gebakken horsefighter 

(leidingswisseldag) 

24/03-26/03: please mind the gap between the train and the 

platform  

(weekend, zie brief) 
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Sjowers 

04/03: Papieren? Da sleure kik allemol ni meej 

10/03-12/03: sebiet krijgde goj ne koeper oep auwe freiter 

(weekend, zie brief) 

18/03: woar holde goj et lef vandoan veur in mojnen otto te zitten 

(leidingswisseldag) 

25/03: ooooocch den bijstand, kunde auwe eigen stront ni opkuisen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

04/03: Senneduif 

11/03: Kato Kerstens en Matthijs Goossens 

18/03: Jitse beklimd de muur van Geraardsbergen 

(leidingswisseldag) 

25/03: eindelijk verlossing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robbe Van Gink Spijker 20 0474/195644 

Noor  Kerstens  Sint-Jansstraat 226 0485/606642 
 

 

 

 

 

 

Julie Rombouts Steenovenstraat 66 0468/274001 

Robbe De Backer Grensstraat 61 0472/663120 

 

  

Michiel  Theunis Oude Baan 97 0499/312810 

Lori  Wuyts Stationsstraat 197 0473/387319 

Imke Konings Tichelrei 16 0472/540796 

Nova  Arnouts Essenstraat 2 (Antwerpen) 0474/512438 

Seppe Versmissen Oude Baan 158 0473/438822 

Loe  Buermans Turfvaartlaan 52 (Kalmthout) 0493/148077 

Luca  Vandekeybus  Antwerpsesteenweg 77 0486/247397 

Arjen Wuyts Moerkanstebaan 37 0468/274001 

Iben   Hendrickx Nieuwe Heikant 56 0468/147548 

Joachim Theunis Oude Baan 97 0493/753032 



 

FOTO VAN DE 

MAAND 


