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JODELA 

 

JAARGANG 2021-2022 

NUMMER 462 

Maart 

 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

Voorwoord 
Goedemiddag, goedenavond, aah ja en ook een goedemorgen. Het is 

alweer? … MAART! Ja! Goed geraden! Hier zitten we dan, de derde 

maand van het jaar dat elk jaar opnieuw terugkomt jaar na jaar. Leuk 

weetje, vorig jaar was 2 maart niet op een woensdag maar op een 

dinsdag. Gek hé. Ik ben er eventjes niet goed van, want ik dacht dat 

elk jaar net zoals elke andere jaren altijd hetzelfde jaar is zoals het 

jaar ervoor. Nu denk je waarschijnlijk, zeg die ene die het voorwoord 

altijd schrijft die zegt nu heel vaak het woord ‘jaar’. En ja, dat is 

waar. Maar ik zal nu stoppen met het woord te gebruiken. Hou je wel 

alvast klaar, want volgend jaar ben ik terug. Of volgende maand. 

Mwahahahahaha (slechterikken lach). Nu even iets anders. Jeej! Ja ik 

ben de jaren ook echt beu. Oei sorry ik ging ermee stoppen.  

Maar hebben jullie het al gezien? Deze maand hebben we ouderavond. 

Feest! Ooh wat heb ik er zin in. Ik hoop jullie ook? Natuurlijk toch? 

Wie vind dat nu niet leuk? Misschien Jantje van de boer, maar die is 

altijd boos en nooit blij dus die mag de boom in. Of zelf op het podium 

komen staan, dat mag natuurlijk ook altijd hé. Nu, mijn tijd is bijna 

om. Opa Fonkel zei het net tegen 

mij in mijn walkie talkie. Mega 

Toby, als je dit leest. Love 

youuuu. En iedereen die dit 

gelezen heeft, proficiat! 

Iedereen die dit niet gelezen 

heeft ook proficiat (denk ik). 

Oké dit was het. Doei!  
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Informatio 
 

 

 

 

Ouderavond  

Deze vakantie oefenen alle leden erg hard om op zaterdag een mooie 

opvoering te doen voor alle mama’s en papa’s wees er zeker bij om je 

ster te zien schitteren op het podium. En schrijf je in via de link op 

Facebook. 

 

 

Release en Apres-ski  

Na 3 jaar mogen we in april ook eindelijk ons jaarlijkse feestweekend 

laten doorgaan Dit zal vallen in de paasvakantie in het weekend van 15 

en 16 april! Joepie! Minder leuk is dat er dat weekend ook geen KSA 

is. Maar dat is pas volgende maand!  
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Verjaardagen 
Nieuwe maand, nieuwe jarigen! Deze keer zitten we al in de derde 

maand van het jaar, nog maar 3 vierdes te gaan en we zitten al in 

2023! Maar genoeg over jaren en maanden en meer over jarigen in 

deze maand. Beginnen doen we bij rakker Lobke van Gink. Zij wordt 

op 4 maart 13 jaar oud! Daarna hebben we Mathijs Kerstens. Deze 

grote jongen wordt 7 maart nog een beetje groter en viert hij zijn 

16de verjaardag! Enkele dagen later zitten we dan weer een paar 

groepen lager, namelijk de deugnieten. Hier wordt Siebe Konings 11 

jaar oud, en dat op de 12de dag van de maand. Op 13 maart zijn we 

een dag verder, maar ook een verjaardag verder. Ditmaal is het 

sjower Indy Luijckx die 15 jaar wordt. 17 maart wordt deugniet Mil 

10 jaar en drie dagen later wordt sjower Silke 15 jaar oud. Op de 

zevenentwintigste dag van deze maand wordt jonghernieuwer Jasper 

Peeters vijftien jaar oud. Op de voorlaatste dag van maart hebben 

we ook nog een jarig piepertje! Het gaan om Nathan Michielsen die 7 

jaar oud wordt. En als laatste jarige van de maand maart zitten we in 

dezelfde familie als de eerste jarige van de maand maart, namelijk 

Robbe van Gink. De jonghernieuwer mag maar liefst 17 kaarsjes 

uitblazen! Gefeliciteerd he!  
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Moppentrommel 
 

FLUITEN 

Als Jantje met zijn moeder over straat loopt is hij de hele tijd aan 

het fluiten. Als zijn moeder vraagt waarom hij dat doet, antwoordt 

hij: 'Dat is om de leeuwen uit de buurt te houden.' 'Maar er zijn hier 

toch geen leeuwen?' vraagt zijn moeder verbaasd. 'Zie je dat het 

helpt', zegt Jantje. 

 

MIDDELEEUWEN 

Jantje en Klaasje lopen over straat. Zegt Jantje ineens “Ik wou dat ik 

leefde in de middeleeuwen” Vraagt Klaasje “Waarom dat dan?” 

Waarop Jantje antwoordt “Dan had ik nu geen geschiedenis hoeven te 

leren!” 

 

BELEEFDHEID 

Op school krijgen de leerlingen les in beleefdheid. De juf vraagt: 

‘Anton, als je per ongeluk op de voet van een mevrouw gaat staan, wat 

doe je dan?’ Anton: ’Dan zeg ik: “Pardon, mevrouw”. Heel makkelijk!' 

Juf: ‘Heel goed. En als ze jou nu wat geld wil geven omdat je zo 

beleefd bent, wat doe je dan?’ Anton: ‘Dan ga ik op haar andere voet 

staan om te zien of ik daar ook geld voor krijg.’ 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

- Het alwaar maart is  

- We veel plezier hebben gemaakt in februari  

- Zo de deugnieten geprobeerd hebben om een ei te laten vallen  

- Deze natuurlijk niet kapot mocht gaan  

- Het bij sommige is gelukt  

- Het ook carnaval is geweest  

- Iedereen super mooi verkleed was 

- We een spiderman hadden  

- En ook een Wally 

- En Elsa mocht natuurlijk ook niet ontbreken  

- De jonhernieuwers lekker snacks hadden gebakken voor iedereen  

- De sjowers en deugnieten een keer interban hebben gedaan  

- Ze zo met zeker bijna 30 waren  

- Dat dit echt heel veel is  

- Petanque een ander woord is voor dank u wel 

- Maar ik speel toch liever petanque  

- Dat het deze maand ouderavond is  

- Dit op 5 maart is  

- Jullie zeker allemaal moeten komen  

- Dat alle ksa’ers gaan schitteren op het podium  

- Dat ik er al heel hard naar uitkijk  

- En benieuwd ben naar alle resultaten  



 

7 

In ‘t Potje 
Red velvet koekjes  

Ingrediënten:  

- 300 gr bloem  
- 180 gr boter 

- 165 gr lichte basterdsuiker 

- 2 eieren 

- 1 theelepel bakpoeder 

- 1 theelepel vanille extract 

- 10 gr cacaopoeder 

- rode kleurstof (paar druppels) 

- Snuf zout 

- 150 gr witte chocola. 

 

Bereidingswijze: 

Hak 100 gram van de witte chocolade in stukjes. Doe de boter in een kom samen met de 

basterdsuiker. Klop dit tot een luchtig geheel met behulp van een handmixer. Voeg 

vervolgens de eieren en vanille extract toe en meng dit tot een geheel. Zeef de bloem in 

een aparte kom en voeg hier ook het bakpoeder en het cacaopoeder aan toe. Roer dit 

goed door. Voeg nu de bloem toe aan de kom met het botermengsel en kneed dit tot een 

deeg. 

 

Voeg de witte chocolade toe aan het deeg samen met de druppels rode kleurstof. Kneed 

dit nog een keer goed door zodat de chocolade en kleurstof mooi over het deeg verdeeld 

zijn. Dek de kom af en zet minimaal 30 minuten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 

170° graden. 

 

Bekleed een bakplaat met bakpapier en draai balletjes van het deeg. Leg deze op de 

bakplaat met bakpapier. Let op dat de koekjes wel wat uitlopen dus zorg voor voldoende 

ruimte tussen de balletjes. Ik heb er 12 per bakplaat gedaan. Bak de koekjes voor circa 

15 minuten in de oven en laat ze daarna goed afkoelen. 

Smelt de overige witte chocolade en gebruik deze om streepjes over de koekjes te 

maken. 
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Tijdrover 
Kruiswoordraadsel! Antwoord telkens met de naam    

van iemand de leiding! ���� 

 

 

Verticaal: 

1. Wie heeft in het trommelkorps van 

Vlug&Blij gezeten? 

2. Wie studeert rechten? 

3. Wie is nummer 1 fan van One 

Direction? 

5. Wie heeft een jongere zus die groter 

is dan hij/zij? 

7. Wie voetbalt buiten de KSA? 

10. Wie is het grootste stijlicoon van de 

Horizontaal: 

2. Wie kleurt zijn/haar haar graag? 

4. Wie kan ter plekke achterwaartse salto 

doen? 

6. Wie zit op kot in Leuven? 

9. Wie draagt graag een winterjas in de 

zomer? 

11. Wie kan bij bijna alles mayonnaise eten? 
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03 – 20/04 Dit is een veel minder koel sterrenbeeld dan 

het volgende, maar oké dan. Wat ben je zelfs? Een soort premature 

stier ofzo?? Dat zal wel niet, want dan was je niet zo lelijk. Allé 

toedels! Ahnee wacht, je horoscoop nog: Uranus verwacht dat het een 

baggere maand wordt, dus bereid je al maar voor!  

 

 

Stier: 21/04 – 20/05 Goeiemiddag knapperd! Ik ga het kort houden 

want jij hebt het waarschijnlijk heel druk met een baas zijn en de 

vele aandachtschenkingen die je krijgt van het andere geslacht (of 

hetzelfde geslacht, kan mij het verrottuh). Maar jou maand wordt 

gedomineerd door good vibes broer. Blijven strijden is de boodschap!  

 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06 Een romantische relatie wordt steeds 

sterker, maar er moet wel aan gewerkt worden. Wees bereid om voor 

jouw overtuiging op te komen. Het zal je heel wat energie kosten om 

verandering in een onaangename situatie te brengen. Jouw fantasie 

draait op volle toeren. Als single kun je je ogen maar niet van hem of 

haar afhouden. Je neemt van nature niet snel het initiatief, je volgt 

liever anderen. Deze karaktereigenschap wordt nu alleen maar gezien 

als onverschilligheid.  
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Kreeft: 22/06 – 22/07 Omdat je zo een gunstige 

voorspelling hebt ga ik er nu effe een verzinnen. Je gaat de 

lotto winnen, ficiat gek da de bent! De winnende lottonummers zijn 

alle cijfers behalve 3. Winnen is delen, gier!  

 

Leeuw: 23/07 – 22/08 Jij bent iemand die niet snel van richting 

verandert in het leven. Heb jij eenmaal een doel en het pad daar naar 

toe bepaald dan ga je er helemaal voor. Dit doorzettingsvermogen kan 

er echter deze maand voor zorgen dat je wat teleurgesteld raakt. In 

de liefde kan het allemaal wat anders lopen dan je verwacht had. vies 

vuil vettig ventje ade bent. 

 

Maagd: 23/08 – 22/09 Je heersende planeet Mercurius zal deze 

maand geregeld voor veranderingen zorgen. Dit is afhankelijk van de 

stand en de verbindingen met andere planeten of sterrenbeelden 

maakt. De 4de zal Mercurius een driehoek vormen met Uranus. Deze 

zorgt ervoor dat je de neiging hebt veel actie te ondernemen en 

nieuwe dingen uit te proberen. Hiermee kan je interessante dingen 

doen, maar let dan wel op dat je controle houdt over datgene wat je 

doet. gij se deugniet 

 

 Weegschaal: 23/09 – 22/10 Voor jou voorspeld de paardenkopnevel 

dat je deze maand wel eens iemand heel speciaal tegen het lijf zou 

kunnen lopen. Je moet zeker geen tijd verliezen en die hap meteen 

binnenrijven! Misschien moet je iets vertellen over jezelf? Of nee, 

dat is geen goed idee, wacht ik zal wel iets verzinnen. Euhm wacht he, 

euhm… ja nee, ik kan ook niks verzinnen, misschien volgende maand.  
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Schorpioen: 23/10 – 21/11 Een romantische relatie wordt 

steeds sterker, maar er moet wel aan gewerkt worden. Wees 

bereid om voor jouw overtuiging op te komen. Het zal je heel 

wat energie kosten om verandering in een onaangename situatie te 

brengen. Jouw fantasie draait op volle toeren. Als single kun je je 

ogen maar niet van hem of haar afhouden. 

 

Boogschutter: 22/11 – 21/12 De Volle Maan wordt de periode rond 

de 21ste uitgedaagd door de eigenzinnige Uranus. Daardoor hebben 

veel mensen behoefte uit hun comfortzone te treden en de wereld te 

verkennen. Doe dit niet teveel, omdat je dan jezelf of anderen in de 

problemen brengt. Zorg voor rustige avonden en bespreek moeilijke 

relationele zaken op een ander moment. Venus en Jupiter, die bekend 

staan om liefde en avontuur maken de 21ste een conjunctie in de 

Boogschutter. Mietje 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01 Over jou valt deze maand niets te 

vertellen buiten: waarom ben jij een steenbok en geen baksteenbok of 

kalksteenbok of natuursteenbok impermo!! 

 

Waterman: 21/01 – 19/02 De bloedmaan van eind vorige maand 

voorspelt slechte dingen. Of je wordt opgegeten door een grote boze 

wolf, of je gaat 1000 kilo bijkomen. Dit komt omdat je het geheime 

boterpaleis van het botervrouwtje vind in het sprookjesbos. 

Oepsiedaisy!  

Vissen: 20/02 – 20/03 Het is nationale broodrooster maand! Maar 

omdat vissen geen hygiëne hebben omdat het ranzige rotbeesten zijn 

kruipte er best eerst mee in bad kleine viespeuk! (niet in het 

stopcontact steken natuurlijk). 
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Activiteiten 

Piepers 

05/03: Piepers naar India 

12/03: Piepers zoeken de heilige koe 

19/03: Piepers gaan op avontuur met de heilige koe 

26/03: Piepers bakken hamburgers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

05/03: In maart rijden we allemaal paard 

12/03: In maart leggen de vogels geen ei, da’s pas in mei 

19/03: In maart snijdt Aart de taart met een zwaard 

26/03: In maart voel ik me elke zondag bejaard 
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Deugnieten 

05/03: Stella heeft het licht gezien, ze zegt niemand gaat verloren 

12/03: We doen de Ube rock, de Ube rock, en alle Remco’s dansen in 

het honden hok 

19/03: Te min voor Sienna, te min voor Siennaaa 

26/03: Is het een vliegtuig is het een vogel? Nee dat is het niet, het 

is mega mil die je aan de hemel ziet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

05/03: Het is zo simpel als een boterham met kaas 

12/03: Hier, tien eurow! 

19/03: Ja nee dat nu wel niet  

26/03: Arjen is nen boutendraaier 
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Sjowers 

05/03: stoute leden Gidi en Amelie verstoppen zichzelf voor de 

leiding 

12/03: Aitor plakt weeral eendjes aan het dak 

19/03: Milan een Julie zijn een schattig koppeltje 

26/03: emo Anna heeft weer zin in niks 

 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

05/03: Den Axl zijn kaksel. 

12/03: Roppe vertelt weer stomme moppe. 

19/03: Ons Ella fietst weer wat snella. 

26/03: Lori verdori.  

(Weekend: brief volgt nog) 

 

 

 

Alika, Arjen, Iben, Joachim, Julie, Loe, Macarena, Michiel 

Noor, Nova, Robbe, Seppe, Skout  
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Foto van de maand 


