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JODELA 

 

JAARGANG 2021-2022 

NUMMER 456 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

Voorwoord 
En ja hoor, het KSA-jaar is weer begonnen en natuurlijk hebben wij er 

allemaal super veel zin in! En ik ook! Whoop whoop! Ooh wat zijn we 

enthousiast. Nu zoals jullie allemaal weten is dit het voorwoord van de 

jodela, elke maand opnieuw zit de jodela in je brievenbus. In de jodela 

staan de activiteitsnamen, belangrijke informatie en data die je zeker 

niet mag vergeten, zoals bijvoorbeeld dat je niet mag vergeten dat 

binnen exact 104 dagen, 13 uur, 25 minuten en 30 seconden, 29 

seconden, 28 seconden, 27,26,25 oké ik stop hier. Maar dus dat er 

binnen 104 dagen, 13 uur, 24 minuten en 45 seconden kerstmis is! 

Buiten kerstmis is er nog een speciale dag die we zeker niet mogen 

vergeten en die nog dichterbij is. Namelijk 18 september want dan is 

het startdag! Jeeejjj!!!!! De eerste activiteit starten we al meteen 

heel spannend met de bekendmaking van jullie nieuwe leiding, dit is 

natuurlijk nog een groot geheim. Verder gaat de leiding ook bijna elke 

week voor een leuke activiteit zorgen hierdoor zullen jullie je zeker 

niet vervelen. Jullie kunnen natuurlijk ook allemaal naar de foto-avond 

komen kijken van het afgelopen kamp. Waar je terug alle mooie 

plaatjes en filmpjes van kamp kan 

terug herbekijken en heimwee 

krijgen. Maar ik ga nu afsluiten en 

ik zeg alvast… maak er een fijn 

jaar van! En volgende maand ben 

ik er weer, tot dan!! 
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Informatio 
 

Startdag 

Op 18 september gaat de tofste jeugdbeweging van België weer van 

start. We gaan weer een super leuk jaar tegemoet, kom dus zeker je 

leiding te weten tussen 14:00 en 17:00. Vriendjes, vriendinnetjes, 

neefjes, nichtjes, broers, zussen,… iedereen is welkom!!  

 

Verloren voorwerpen 

Ben je na kamp toch nog iets kwijt, dan kan je ook op de startdag nog 

naar de verloren voorwerpen komen kijken. Misschien ligt er nog wel 

iets van jou tussen…  

 

Uniformen 

Ben je nieuw in de KSA of ben je tijdens de zomervakantie ineens heel 

erg gegroeid? Dan kan je ook 18 september een nieuw uniform kopen 

bij iemand van de leiding.  

 

KSA Sjaaltje : € 2,50 

KSA T-Shirt (kindermaten) : € 09,00 

KSA T-Shirt (grote maten) : € 15,00 

KSA Trui (kindermaten) : € 20,00 

KSA Trui (grote maten) : € 25,00 
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Verjaardagen 
Jawel jawel, het is weer de start van een nieuw KSA jaar. Dit 

betekent natuurlijk ook dat er weer jarige jobjes  en jobinnetjes 

zijn! Beginnen doen we met Pim Costermans en Jasper Kerstens. Zij 

mochten 2 september respectievelijk 10 en 13 kaarsjes uitblazen. 

Drie dagen later was het de beurt aan leeuwke Julie De Boeck. Zij is 

8 jaar geworden. De volgende in het lijstje is Margot De Moor die 11 

jaar wordt. Hiep hiep hoera! Twee dagen is niemand minder dan Milan 

van de sjowers jarig! Deze grote jongen mag al 14 kaarsjes uitblazen. 

En dat op onze startdag! 20 september is het aan Fleur Herrygers 

om haar mooiste kroon boven te halen om haar tiende verjaardag te 

vieren! De volgende dag mag Lotte Ickroth haar achtste verjaardag 

vieren. Een paar dagen later is het weer feest bij huize Kerstens. Dit 

keer wordt er gezongen voor leidster Noor en haar 19e verjaardag! 

Alvast gefeliciteerd! Afsluiten doen we deze maand met nog één 

verjaardag. De gelukkige op deze laatste dag van de maand is Daphne 

Hofmans van de piepers. Daphne mag al zes kaarsjes uitblazen. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

• We een zalig kamp hebben gehad? 

• Iedereen hier enorm van heeft genoten?  

• Het alweer september zijn?  

• Een nieuw ksa jaar eraan komt? 

• We veel plezier gaan maken? 

• Iedereen benieuwd is wij zijn of haar leiding gaat worden? 

• De leiding al niet kan wachten tot 18 september?  

• 18 september de eerste activiteit is?  

• De helft van alle leden een groep hoger is gegaan? 

• De andere helft niet?  

• Het binnenkort weer fotoavond is? 

• Je het kamp dan opnieuw herbeleefd? 

• Je de mooiste en gekste foto’s te zien krijgt?  

• Mijn inspiratie op is?  

• Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

• Coca cola oorspronkelijk groen is?  

• Bruin toch beter is dan groen?  

• Groen ons doet denken aan kikkers? 

• Kikkers eigenlijk wel raar zijn en cool tegelijk?  

• Ik toch nog wat heb kunnen verzinnen dankzij de cola?  

• Niet iedereen cola lust?  

• De pagina vol is? 

• Dit het was voor vandaag? 
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In ‘t Potje 
Watermeloenpizza  

Ingrediënten:  

• 4 schijven watermeloen (1 per persoon) 

• Peper 

• ½ komkommer  

• 16 kerstomaatjes 

• 16 olijven 

• Een handvol rucola  

• 200 gram feta  

• Olijfolie  

Bereiding:  

• Bak de watermeloenschijven 3 minuten aan elke kant.  

• Versnipper een rode ui. 

• Meng de ui, blauwe bessen, gember, chilipoeder, ahornsiroop, balsamicoazijn, 

sojasaus en tomatenpuree. Laat alles inkoken.  

• Bestijk de watermeloenbodem met bosbessensaus. 

• Kruid af met peper.  

• Snij de komkommer in schijfjes. Halveer de tomaatjes en olijven. 

• Verbrokkel de fetakaas. 

• Beleg de pizza met komkommer, tomaat, olijven en feta. 

• Werk af met de draai van de pepermolen en olijfolie.  

 

 

• 100 gram blauwe bessen 

• 1 rode ui 

• 1,5 cm geraspte gember  

• 1/3 tl chilipoeder 

• 1 el ahornsiroop 

• 1 el balsamicoazijn 

• 1 el sojasaus  

• 1 el tomatenpuree  
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Moppentrommel 
Voeten vegen 

Een mier en een duizendpoot gaan samen uit eten. De mier moet lang 

wachten, want de duizendpoot is bijna een uur te laat. Hijgend komt 

de duizendpoot uiteindelijk binnen: ‘Sorry dat ik zo laat ben, bij de 

deur stond een bord met “Verplicht voeten vegen”!’ 

 

Komt een patiënt bij de dokter… 

Dokter: “We hebben tijdens uw operatie dertig theelepeltjes in uw 

maag gevonden!” 

Patiënt: “Natuurlijk, dat was het recept. Tien dagen lang drie keer per 

dag één theelepel.” 

 

Peer 

Papa en Bas zitten in de trein. Ze eten een peer. Zegt Bas: “Papa, mag 

ik iets zeggen?” “Nee,” zegt papa: “straks, als ik mijn peer op heb.” 

Als papa de peer op heeft, vraagt hij:  “Wat wilde je zeggen Bas?” 

Bas: “Er zat een worm in je peer.” 

 

Bitje Breien 

Twee oenen zitten te breien. Vraagt de ene oen aan de andere: 

“Waarom brei je zo snel?” Zegt de andere oen: “Ik wil graag een trui 

af hebben voordat de wol op is!” 
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Domme meester 

Er staat een nieuwe meester voor een klas. 

Hij zegt tegen de kinderen: “Wie dom is moet gaat 

staan.” Na een minuut staat Koen op.  De leraar vraagt Koen: “Denk je 

echt dat je dom bent?” Waarop Koen zegt: “Nee, maar ik vind het zo 

zielig dat u de enige bent die staat!” 

 

In de bus 

Een olifant stapt in de bus. “Dat heb ik nog nooit gezien! Een olifant in 

de bus!” zegt de buschauffeur. “Dat klopt,” zegt de olifant. “Morgen is 

mijn brommer weer gemaakt!” 

 

Hondje 

Een man koopt een grote hond. Hij vraagt aan de verkoper: “Houdt 

deze hond wel van kinderen?” De verkoper zegt:  “Ja, maar u kunt 

beter hondenkoekjes kopen! Die zijn goedkoper!” 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 – 20/04 

Deze maand wordt het een goede maand voor de stier. Zeker nu met 

de nieuwe start van het ksa-jaar. JEUJJ!! Er staat in de sterren 

geschreven dat je deze maand de liefde van je leven zal tegenkomen.  

 

Stier: 21/04 – 20/05 

 De wind fluistert dat je deze maand heel 

veel ongeluk zult hebben. Pas op voor een 

zwarte kat, scherven of het nummer 13. 

Wees vooral alert dat je niet onder een 

ladder doorloopt. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06 

Voor de tweelingen ziet het er absoluut niet best uit. Bij de 

eerstvolgende volle maan kan je best zo ver mogelijk van iedereen 

vandaan blijven. Beter nog sluit jezelf op in je kamer. Je zal 

veranderen in een weerwolf en iedereen verslinden die je tegenkomt.  

 

Kreeft: 22/06 – 22/07 

 over de kreeft staat vrij weinig 

geschreven in de sterren. Het zijn saaie 

personen die niet veel meemaken. Leidster 

Julie beweerd dat dit het beste 

sterrenbeeld is maar zij is een kreeft dus 

weet niks. 
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Leeuw: 23/07 – 22/08 

de leeuwen en leeuwinnen zullen in september echt elk meisje 

of jongen kunnen verslinden. Ze zijn de koning van de dieren. 

Met hun lange manen, grote tanden en gigantische tanden is het niet 

moeilijk om hun prooi te vangen. 

 

Maagd: 23/08 – 22/09 

de maagd zal deze maand tot ridder geslagen 

worden. Hij of zij zal de draak verslagen en 

de prins of prinses verlossen uit de klauwen 

van de draak. Deze maand zul je immuun zijn 

voor vuur dus dat wordt een makkie. 

Weegschaal: 23/09 – 22/10 

deze maand hou je jezelf best gedeisd. De politie zal je in de gaten 

houden en bij de minste misdaad dat je pleegt zul je betrapt worden. 

De sancties zullen niet mild zijn. Ik heb in de wandelgangen gehoord 

dat dit minstens 10 jaar celstraf zal opleveren.  

 

Schorpioen: 23/10 – 21/11 

 De schorpioenen zijn doorheen het jaar 

heel prikkelbaar maar deze maand zal het 

dubbel zo erg zijn. Heb je een schorpioen 

in je vriendengroep zitten? Goed vermeid 

hem/haar deze maand dan zeker. Ik heb 

gehoord dat roundup goed werkt. 
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Boogschutter: 22/11 – 21/12 

Wegens jou toedoen zal er een derde wereldoorlog uitbreken. 

Deze zal erger zijn dan de eerste en de tweede te samen. Het aantal 

doden dat is gevallen in de holocaust zal verviervoudigen.  

 

Steenbok: 22/12 – 20/01 

 De laatste nieuwe persoon die je heb leren 

kennen is eigenlijk een spion. Hij werkt voor 

de geheime overheidsdienst en wil proberen 

zo veel mogelijk van je te weten te komen. 

Laat niet in je kaarten kijken en loos hem zo 

snel mogelijk. 

 

Waterman: 21/01 – 19/02 

De waterman is de absolute alfa. Iedereen die een waterman aan zijn 

zij heeft, koester dit. Een waterman is te vergelijken met een klompje 

goud en de andere sterrenbeelden zijn verroest ijzer. Als de 

waterman je iets opdraagt kun je dit best maar zo snel mogelijk 

opvolgen.  

Vissen: 20/02 – 20/03 

In de sterren staat geschreven dat een 

waterman en een vis heel goed samengaan. 

Een vis is een heel leuk en knap persoon. 

Daarom ijveren er altijd zoveel anderen 

achter een vis. Je mag je vereerd voelen 

met een vis in je vriendengroep.  
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Tijdrover 
Tijd voor een doolhof! 

  

Leid de bij veilig naar de bloem: 
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Tijdrover 
kleurplaat 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

4/09: Hans en grietje gaan op pad 

11/09: Gargamel verovert het KSA dorp 

18/09: Faka piepers 

25/09: Soske en Wietske verkennen de illegale boerderij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

4/09: Herinner jij je de 21ste nacht van september? 

11/09: Moh seg he, ik ben dat wachten een beetje beu zo 

18/09: We vliegen erin… PATAT!  

25/09: De taaiste taaie van alle taaie taaien 
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Deugnieten 

4/09: A deugniet is born 

11/09: The greatest snowman 

18/09: K3 en het magische fristi flesje 

25/09: Cruella Duvél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

4/09: KSjuah 

11/09: grote voorbereidinks 

18/09: We goan wer von start 

25/09: De slag van Waterlowww 
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Sjowers 

4/09: is het al 18 september?????? 

11/09: nee het is nog maar 11 september ;(  

18/09: De leukste sjowerleiding zijn wij! Groetjes anoniempje 1 en 

anoniempje 2 

25/09: Wie heeft er zou in de suikerpot gedaan? 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

4/09: Meloene meloene meloeneeeee 

11/09: Awe gaan dan gawe me z’n allen 

18/09: Mij ni belleeeee 

25/09: Ingrid mag de pot op 

 

 

 

Alika, Arjen, Iben, Joachim, Julie, Loe, Macarena, Michiel 

Noor, Nova, Robbe, Seppe, Skout 
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