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In het begin van het nieuwe jaar. 

Staan we weer met onze wensen klaar. 

Ook dit jaar gaan we pal voor meer natuur. 

En maken nog altijd plannen met veel vuur. 

 

Ja, ja, het is een feit. 

2010 was het jaar van de biodiversiteit. 

Toch verschraalt het landschap meer en meer. 

Minder bomen in de wei, keer op keer. 

 

De sporthal in het park was één van onze ergste dromen. 

Wie is de pineut, juist ja, de bomen. 

Even aandacht voor de natuur had volstaan. 

De inplanting een beetje bekijken, niemand heeft het gedaan.  

  

Geen groendak, zonde, het zou een meerwaarde bieden 

De duurzaamheidambtenaar zou dit zeker niet verbieden !! 

De regenwaterafvoer van de hall via een open sloot 

naar het dierenpark, wauw zuiver water, ik wou dat het al goot. 

 

Onze oude wens is de Magerbeek aan te sluiten 

aan de Vest van de oude Pastorij, da’s goed voor de puiten. 

En met een schot en een pomp geen stank. 

Een goed leefmilieu-voorstel, ja natuurlijk …geen dank. 

 

Moest je ’t nog niet weten 

We hebben er op zitten zweten 

In Nederland wordt dra de ringweg gehalveerd 

Een mooie bufferzone komt er, dat is toch ook bij ons gegeerd ? 

 

2 ronde punten: aan ’t Spijker en Over d’Aa 

geen onteigeningen, het lijkt een droom, wel ja. 

de rijstroken op het westelijk deel van de weg, 

kunnen een fietspad worden doorheen een aangelegde heg. 

 

De inventaris van alle trage wegen is compleet 

Nu nog de gemeentelijke acties, voor men het vergeet … 

Wíj hebben alvast 2 voorbeelden uitgewerkt 

De aanplant volgt in 2011, de natuur wordt weer versterkt. 

 

Met de jagers wordt goed samengewerkt. 

En de bermen van John zijn mooi bewerkt. 

De gierzwaluwen worden door Wim De Bock echt verwend. 

We doen echt veel, al is het ongekend. 

 

En waar ik ook nog van droom, ’t is wat ik zeg. 

Een natuurgebied ten noorden van Horendonksesteenweg. 

Het stort en het zandven geïntegreerd in het Benegobos. 

Daar lopen hopelijk voortaan af en toe de koeien los. 

 

Voegen tussen de stenen worden uitgekrapt voor een levende muur 

Het is mooi en bovendien helemaal niet zo duur 

Een voorstel tot aankoop van een stukje grond werd al gedaan 

Een kikkerpoel, heg en akkerkruiden moeten daar volstaan 

 

Je ziet, we zitten zeker niet stil. 

En blijven voorstellen formuleren, da’s wat ik wil. 

Ondanks dit alles wordt de biodiversiteit steeds krapper. 

Veel tijd gaat verloren, de politiek mag dan ook wat rapper… 

 

 


