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JODELA 

 

JAARGANG 2019-2020 

NUMMER 436 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

Voorwoord 

Het is weeral september… De frisse zwembaden, het KSA-kamp en de 

luilekkerdagen worden weer ingeruild voor lange uren achter de 

schoolbanken en talloze huistaken. Gelukkig is er nog de KSA die elke 

zaterdagmiddag zorgt voor de nodige ontspanning na een lange 

school/werkweek.  

Om het gevoel van vakantie toch nog even verder te laten duren 

organiseren we een fotoavond. Dit is een leuke terugblik op het kamp 

met alle prachtige plaatjes op een rij. Close-ups, groepsfotos, selfies, 

noem maar op…  

Dit jaar beginnen we op 21 september met onze eerste activiteit. Ook 

wel gekend als de startdag. Wie jullie leiding zal worden is nog een 

geheim tot die dag maar ik heb ergens vernomen dat er heuse tips 

tussen de activiteitsnamen staan. Lezen is dus de boodschap! 

Over lezen gesproken… Dit boekje genaamd de Jodela geeft iedereen 

maandelijks de nodige informatie over de komende maand. Je kan hier 

bijvoorbeeld in vinden op welke dagen je naar de KSA kan zodat je 

hiernaar kan aftellen. Maar ook mopjes, recepten en zo veel meer… 

De Jodela zal telkens de laatste 

donderdag van de maand in uw bus 

terecht komen. Mocht dit toch 

niet het geval zijn mag u altijd 

een klagende mail sturen naar een 

leiding naar keuze (te kiezen uit 

de contactenlijst achteraan) 

Alvast een fijn KSA jaar gewenst 

en tot in oktober!! Joejoe!!! 
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Informatio 
Voorwoord 

Liefste oudertjes en leden, 

 

In deze jodela vinden jullie steeds alle praktische informatie voor de 

komende maand terug. Dit jaar is onze startdag op zaterdag 21 

september. Jammer genoeg hebben we dit kamp afscheid moeten 

nemen van enkele leiding die we hebben moeten afstaan aan de wolk... 

maar deze zijn uiteraard vervangen door nieuwe leiding. Daarom heten 

we als eerste hen al van harte welkom in onze leidingsploeg. Welkom 

Noor, Nova, Loe en Skout! Ook jullie zullen ze ongetwijfeld dit jaar 

beter leren kennen en genoeg zien verschijnen. Zoals de meesten 

onder jullie al wel weten zal in de eerste weken van het nieuwe jaar 

ook de leiding bij iedereen thuis langskomen om de inschrijvingen in 

orde te brengen en eventuele vragen te beantwoorden. We hebben 

ook nieuwe bondsleiding in Manitas en Michiel, aangezien Bob een 

stapje opzij heeft gezet. Bob willen we ook zeker bedanken voor de 

mooie jaren onder zijn bewind. Naar jaarlijkse traditie organiseren we 

uiteraard weer een fotoavond met de mooiste kiekjes van het 

afgelopen kamp (en dat er pareltjes tussenzitten). Deze zal doorgaan 

op 28 september en hiervoor nodigen we 

jullie graag allemaal uit. 

 

xoxo 
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Verjaardagen 
Feest feest feest want het nieuwe KSA jaar is terug begonnen maar 

natuurlijk ook feest voor alle jarige in september want er zijn er 

deze maand wel een paar van de partij die mogen vieren!!  

 

Beginnen doen we deze maand op 2 september, niet alleen de eerste 

schooldag maar ook de verjaardag van onze Rakker Jasper Kerstens  

die 11 jaar wordt. De eerstvolgende in het rijtje is leeuwke Lotte 

Vertonghen op 4 september en zij wordt al 8 jaar. Een dag later is 

het tijd voor piepertje Julie De Boeck ook een hele fijne verjaardag 

gewenst voor Julie! 11 september is de volgende jarige van deze 

maand namelijk leeuwke Amy De Ridder die al 7 jaar wordt, 

proficiat!! 16 september is het de beurt aan deugnietje Margot De 

Moor. Hip Hip hoera!! 18 september is het feest bij rakker Milan 

Angeline die 12 jaar wordt. Een dag later opnieuw feest bij de 

leeuwkes en dit keer bij Pol De Jong 7 mooie jaartjes al! Nog een dag 

later is er nog een leeuwke jarig namelijk Fleur Herrygers. Weer een 

dagje later is het de beurt aan Lotte Ickroth en zij verjaart dan nog 

wel op de startdag! Dubbel feest bij Lotte dus! 24 september mag 

kersverse leidster Noor Kerstens 17 kaarsjes uitblazen joepie de 

poepie! En last but not least is het nog de beurt aan leeuwke Noa 

Struyf die op 30 september feest mag vieren. Aan alle jarige deze 

maand een hele gelukkige verjaardag gewenst!  
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In ‘t Potje 
Brownies met frambozen (voor 4 personen)  

Ingrediënten:  

• 12 eieren 

• 260 g bloem 

• 680 g boter 

• 900 g pure chocolade 

• 300 g noten 

• 300 g frambozen 

• 400 g suiker 

• 1 snuifje zout 

• 2 vanillestokken (het merg) 

Bereiding: 

• Smelt de chocolade samen met de boter. Meng goed. 

• Klop de eieren samen met de suiker en de vanille tot een 

schuimige massa. Meng het chocolademengsel door het 

eiermengsel. 

• Voeg de bloem, het zout en de noten toe. Meng het geheel goed 

door mekaar en giet in de bakvorm. Wij gebruiken een 

rechthoekige vorm van 40 op 30 cm. 

• Strooi de frambozen over het mengsel. 

• Zet in de oven en bak gedurende 40 minuten op 170 graden. 

• Haal uit de oven en laat afkoelen. 
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Hartige broccolitaart met amandelen 

Ingrediënten:  

• 1 plak zanddeeg (zelf bereid of kant-en-klaar) 

• 800 g broccoliroosjes uit de diepvries 

• 3 eieren 

• 200 ml halfvolle melk 

• 100 ml light room 

• 50 g amandelpoeder 

• 1 eetl amandelschilfers 

• 1 mespuntje gemalen nootmuskaat 

• Peper 

Bereiding: 

• Stoom de broccoli gaar en laat goed uitlekken. 

• Beleg een taartvorm met het deeg.  

• Prik gaatjes in de bodem met een vork.   

• Verdeel de broccoliroosjes over het deeg. 

• Klop de eieren los in een slakom.  

• Doe er de melk, de room, het amandelpoeder, de nootmuskaat en 

de peper bij en meng alles goed door elkaar.  

• Giet dit mengsel over de broccoli. 

• Bak 25 minuten in een voorverwarmde oven op 200°C, op de 

onderste richel. 

• Bestrooi de broccolitaart met de amandelschilfers en zet nog 10 

minuten in de oven tot de amandelen goudbruin kleuren. 

 



 

Jodelascoop 
 

Ram:  

Er is kans dat je ziek wordt deze week, maar de sterren zijn het hierover nog 

oneens. Het staat wel vast dat je gespaard zult blijven van de dolle koeienziekte. 

Heb je onlangs een verre reis gemaakt, let dan op voor tropische ziektes zoals de 

Mexicaanse griep. Raadpleeg je huisarts indien nodig.  

 

Stier:   

Deze maand word voor de stier zonder enige twijfel positief. De kans dat je de 

troon van Spanje usurpeert is vrij tot zeer groot. 

 

Tweelingen: 

Er zal altijd geweld en vriendschap blijven bestaan. Dus moeten we daar iets aan 

doen, denk eens meer aan je beste vriend(in) en je ergste vijand. De aarde zal nog 

minstens 14 maanden bestaan, dus doe het voorgaande maar snel zodat het niet te 

laat is. 

 

Kreeft: 

Je overweegt deze maand rijk en gelukkig te worden en gezond te blijven. Denk 

er goed over na en neem geen overhaaste beslissing. Het is niet zomaar iets.  

Leeuw:  

Tijdens een vrijgezellenfeestje bombardeer je per ongeluk Dresden. Gelukkig kan 

iedereen er mee lachen. Trakteer je goudvis op een ijsje of een wafel. 

Maagd: 

Deze maand ben jij degene die de keuzes maakt in plaats van af te wachten wat 

er gaat gebeuren. Dat opvangcentrum voor opgezette bevers in het centrum van 

Essen city gaat er gewoon komen! 
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 Weegschaal:  

Deze maand shine jij 24/7. Laat je niet van de wijs brengen door de 

Rijksrecherche en andere moraalridders: jij bent het stralende 

middelpunt van je martelkelder.  

 

Schorpioen:   

Saturnus zorgt voor spanningen tussen jou en je poes. Laat je niet doen en schaf 

er indien mogelijk een nieuwe aan.  

 

Boogschutter: 

De ligging van Mars is gunstig en dit kan resulteren in een Tinderdate. Indien dit 

niet het geval is, wees dan zeker op je hoede voor je verraderlijke linkervoet. 

Schrijf deze maand ook een brief aan je hond, je trouwe viervoeter heeft het 

verdiend.  

 

Steenbok: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk contact. Laat je 

hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie je bent en zult zijn wie je zijn zult. 

De stand van Jupiter verraadt dat je uit de buurt moet blijven van je spirituele 

antagonist die wel erg dichtbij het etherische lichaam van je aura komt. Dit staat 

de helende werking van je egotransplantatie in de weg, hetgeen je ascentie 

bemoeilijkt. En je bent nog een dikkerdje ook.  

 

Waterman: 

Investeer tijd en moeite in een witloofplantage en je zal de komende winter 

zonder problemen overleven. Delen mag maar niet met je buren. Ontleen bij de 

bibliotheek een boek over ruilhandel. 

 

Vissen:  

Deze maand is de kans dat je gratis schaatslessen wint klein door de 

onvoorspelbaarheid van Uranus. Had je hierop gehoopt dan raden wij aan je pijlen 

te richten op andere wintersporten zoals curling, rodelen of bobslee. 
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Groentjes 

Elke maand gaan we op zoek naar één van de nieuwe leiding in deze 

rubriek. Als je denkt te weten wie het groentje van de maand is, zeg 

het dan zeker tegen je leiding, want er vallen steeds leuke prijzen te 

winnen.  

 

I: Heyo groentje hoe gaat het ermee?  

X: Goed, hoe gaat het met jou interview persoon?  

I: Nou fijn dat je het vraagt, met mij gaat het prima. 

Maar het gaat hier natuurlijk om jou dus niet meer van onderwerp 

proberen veranderen oke?  

X: Oke dan omdat jij het bent. 

I: Hihi oke, hoeveel jaar zit jij ondertussen al in onze ksa groentje?  

X: Dit word mijn 9de jaar. 

I: Sowee zeg, als je dat vergelijkt met minder lange perioden, dan is 

het toch een heel stuk langer. 

X: Yes. 

I: Nou wat was jou lievelingsactiviteit doorheen die jaren?  Of kan je 

er niet zo eentje specifiek uitkiezen? 

X: Ik vond alle activiteiten leuk! Maar had sportieve activiteiten toch 

iets minder graag :)))  

I: Wauw wat onverwachts, atleet die je bent. Nee goed zo blijft het 

moeilijk te raden. Heb je nog iets leuks te vertellen over jezelf?  

X: Ik ben echt zeer saai eigenlijk. 

I: Oke, Heb je geen lievelingseten? 
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X: Jawel pizza vind ik wel lekker.  

I: Even tussen de soep en de patatten: Ananas op pizza oke of 

niet oke?  

X: Laat mensen maar gewoon eten wat ze willen. Kan mij het verrotten  

I: Nou wat open-minded van je.  

X: Wat vind jij? 

I: Ik vind het onnatuurlijk en smerig maar ik zal zo maar eens gaan 

afronden. Ik denk dat dit een van de moeilijkste groentjes ooit is. 

Nog snel een vraagje: Samson of Gert? 

X: Tros beton, ik bedoel Samson. 

I: Mag ik ook weten waarom? Gert is toch een aantrekkelijke man, 

vrouw of genderfluïde persoon? 

X: Hij heeft altijd dezelfde outfit aan... Vind ik een beetje vies.  

I: Nou begrijpelijk. Maar goed, bedankt en houdoes groentje. Gtrjs... 

X: Grtjz 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

…het nieuwe schooljaar weer begonnen is? 

…en dus ook een nieuw KSA-jaar?  

…de grote vakantie alweer voorbij is?  

…de kindjes goed hun best op school gaan doen?  

…we er een superleuk jaar van gaan maken?  

…een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 

…we veel leuke en gevarieerde activiteiten gaan doen?  

…de grootste doodsoorzaak in de woestijn, verdrinking is?  

…de Jodela de meest nuttige en interessantste informatie bevat?  

…de Deugnieten de leukste leiding hebben voor het komende jaar? 

…je met een snelheid van 150km/h niest en je dus daarom altijd je 

ogen sluit tijdens het niezen?  

…op kamp de bekendste scène van Titanic is opgenomen? 

…als je je haar grijs kleurt met een product van Kruidvat, dat het dan          

Jommekes-blond uitslaat? 

…op Venus (planeet) een dag langer duurt dan een jaar?  

…Juan Carlos en al zijn andere vissenvriendjes vredig in de 

vissenhemel zwemmen? R.I.P 

…de kookouders weer heel lekker eten voor ons hebben klaargemaakt 

dit jaar?  

…er eigenlijk nog niet zoveel nuttige weetjes te vertellen zijn omdat 

dit het begin van het jaar is? 
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Moppentrommel 
 

Meester ziek 

 

In een klas op een jongensschool, was de meester ziek. 

alle jongens zaten lawaai te maken en op de banken aan het springen . 

opeens komt de directeur binnen en hij zegt :" Wat is dat hier 

allemaal ! kom allemaal naar mij toe en zeg wat je gedaan hebt 

anders...20 bladzijden straf allemaal ! " 

de 1ste komt naar voor en zegt "Ik heb met papiere propjes naar het 

bord gesmeten" 

waarop de directeur antwoordt :" 5 bladzijden straf " 

de 2de komt naar voor en zegt :" ik heb van de banken zitten 

springen" 

directeur :" 10 bladzijden straf " 

de 3de komt naar voor :" ik heb snippers door het raam gegooid 

meneer " 

directeur :" wat !!! je dacht toch niet dat je daarvoor gestraft zou 

worden !!! " 

opeens komt er een jongen vol blauwe plekken, schaafwonden en een 

bloedneus binnen . 

directeur :" en wie ben jij nu weer ! " 

waarop de jongen zegt :" Snippers Jan meneer " 
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School 

Meester: "Als iemand weet hoe oud ik ben, 

krijgt diegene tien euro." 

Jantje steekt zijn vinger op en zegt: "46, meester." 

De meester (verbijsterd dat jantje het weet): "Hoe weet je dat 

Jantje?" 

Jantje: "Nou ik, heb een neef en die is 23 en halfgek!" 
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Tijdrover 
Doolhof 

Help Peppa de weg te vinden naar haar broertje George. 
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Activiteiten 

Piepers 

07/09: De geboorte van Peppa Pig. 

14/09: Peppa Pig opzoek naar vriendjes. 

21/09: De terugkeer van Peppa Pig. 

28/09: Peppa Pig op avontuur. 

 

Leeuwkes 

07/09: Hakuna Matata jullie moeten nog 2 weken op jullie leiders van 

de KSA wachta. 

14/09: Het is feest in New York en Saint-Tropez, Barcelona en LA 

21/09: Hip hip hoera, het is weer tijd voor de KSA! 

28/09: Jongedame seg waar is dat fuifje? 
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Deugnieten 

07/09: Op een drukke straat groeit geen gras. 

14/09: Kotje kotje kotje, ik laat een protje. 

21/09: Wij bijten de spits af. 

28/09: Als ingang en uitgang dezelfde weg worden heb je een 

probleem. 

 

 

 

 

Rakkers 

07/09: Een roltrap rolt rap. 

14/09: Als je voet slaapt kan je geen herrie schoppen. 

21/09: Love ajuin. 

28/09: 28 is een geluksgetal. 
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Sjowers 

07/09: Wijsheid is nooit haastig en haast is zelden wijs… Grtjs!! 

14/09: Vrienden zijn als sterren, je ziet ze niet (altijd) maar je 

weet dat ze er zijn… Greotjes!! 

21/09: Sa as it klokje oep de KSA tikket, tikket it nearne… Met 

Vriendelijke Groetjes!! 

28/09: Bosje bloemen… Glaasje wijn… soms kun je beter KSA’er 

zijn… Fyne Avond Groetjens!! 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

07/09: Kapitein schaambaard. 

14/09: Beter goed geschuurd dan slecht geveegd. 

21/09: September koud en nat geeft een goed gevuld vat. 

28/09: In je tuin een mol is een goed gevuld hol. 

 

Brinte Manitas Sofie Nova Bob Noor Skout Loe Alissa Macarena 

Julie Michiel 
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