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JODELA 

 

JAARGANG 2018-2019 

NUMMER 426 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

Voorwoord 

Het is weeral de eerste jodela van ’t jaar. Helaas is ons leuk jaarlijks 

kamp weer gedaan maar dat betekent dus ook weer een nieuw 

superleuk KSA-jaar. Het jaar zal starten op 15 september dus jullie 

zijn allemaal meer dan welkom. Jullie kunnen natuurlijk ook allemaal 

naar de foto-avond komen kijken van het afgelopen kamp.  

De eerste activiteit starten we al meteen heel spannend met de 

bekendmaking van jullie nieuwe leiding, dit is natuurlijk nog een groot 

geheim. Verder gaat de leiding ook bijna elke week voor een leuke 

activiteit zorgen hierdoor zullen jullie je zeker niet vervelen.  

De jodela zorgt ervoor dat jullie altijd op de hoogte zijn van de 

belangrijke data, informatie maar ook kunnen jullie hierin vinden 

wanneer jullie activiteit gaat plaats vinden zodat jullie er nooit één 

kunnen missen.  

De jodela verschijnt de laatste donderdag van de maand in de 

brievenbus, moest er toch een probleem zijn of zou hij niet op tijd in 

de brievenbus zitten kan je dit altijd gaan melden bij leider Sam en 

zorgt hij ervoor dat je je jodela toch nog krijgt.  

Als jullie met vragen zitten 

kunnen jullie de leiding altijd 

contacteren (hun 

contactgegevens zijn te vinden 

aan het einde van elke jodela). 

Maak er een fijn jaar van! En 

volgende maand ben ik er weer, 

tot dan!  
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Informatio 
Startdag 

De maand september roept bij de meesten gemengde gevoelens op. 

Enerzijds is de vakantie gedaan en begint het school terug, maar 

anderzijds betekent september dat het nieuwe fantastische KSA-jaar 

weer gaat starten! Om alles goed voor te kunnen bereiden wachten we 

nog een paar weekjes voor we jullie (en eventuele vriendjes en 

vriendinnetjes) voltallig te verwelkomen. Pak snel even je agenda 

en/of kalender en duidt zaterdag 15 september maar goed aan, want 

dan beginnen we weer! 

 

Fotoavond  

Bent u al vergeten wat uw kinderen allemaal verteld hebben na het 

kamp? Of wilt u het gewoon zelf gezien hebben? Dat kan! Op zaterdag  

22 september zijn jullie allemaal omstreeks 20u welkom aan de lokalen 

voor onze prachtige fotoavond. Nadien kunnen jullie nog gezellig iets 

drinken en babbelen in het bijzijn van een kampvuurtje! 

 

Verloren voorwerpen  

Een kamp zou geen kamp zijn zonder dat er verloren voorwerpen zijn. 

Is je kleine schat thuisgekomen en heb je gemerkt dat er een aantal 

kledingstukken missen? Dan is de kans groot dat er nog iets van 

hem/haar aan het lokaal ligt. Daarom zullen wij de eerste paar 

activiteiten nog alle verloren voorwerpen uitstallen die u dan kan 

meenemen. 
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Jodela  

Elk jaar is iedere leiding verantwoordelijk voor een aantal 

jodela’s die hij/zij moet rondbrengen. Als alles verloopt zoals 

het hoort, hebt u een jodela voor de eerste activiteit van de maand. 

Indien dit niet het geval is, mag u altijd een mailtje sturen naar 

sam_claessens50@hotmail.com of bellen naar 0493/784630 en dan 

zorgt hij ervoor dat u toch nog uw boekje zal krijgen. 

 

Leiding en bondsleiding 

Zoals bijna elk jaar het geval is, hebben we dit kamp weer afscheid 

moeten nemen van een leiding. Dit jaar was dat onze allerbeste heer 

Jef Goris. Maar we hebben nieuwe leiding ervoor in de plaats 

gekregen die met alle plezier hun zware taken zullen overnemen! Ook 

mag je in september al je eigen leiding bij je thuis verwachten! Dit 

doen ze om je in te schrijven om het komende jaar zo veilig en leuk 

mogelijk te maken. 

Uniformen  

Omdat het nieuwe jaar weer van start is gegaan, zullen er vast nieuwe 

leden zijn die nog geen uniform hebben of oudere leden die uit hun 

uniform gegroeid zijn. Dit is geen probleem! Jullie kunnen jullie 

tijdens de startdag altijd wenden tot leidsters Macarena en Brinte. 

Zij zullen jullie dan voorzien van een prachtig uniform! 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03- 20/04 

deze maand zal een moeilijke maand zijn voor de Ram. Hij of zij krijgt 

namelijk veel moeite met school. Dus de boodschap die de sterren 

boven ons geven is dat je namelijk je best zult moeten doen anders 

krijg je binnenkort billenkoek van de grote baas, Gianni!  

 

Stier: 21/04- 21/05 

De stier zal deze maand de droomjob van zijn leven vinden, ja u hoort 

het goed! De stier zal een kei coole job krijgen als werker bij de 

gemeente en je gaat zelfs loonsverhoging krijgen! Laat ze daar op de 

gemeente maar eens zien wat weireke is! 

 

Tweelingen: 22/05- 21/06 

Beste tweeling, is het je al eens opgevallen dat u een expert bent in 

de liefde? Ja? En als u nog single bent zal dat niet lang meer duren, 

want wie weet staat binnenkort zelfs de koning voor uw deur, 

natuurlijk wil je dat niet, maar kom, het is toch beter dan niets he? 

 

Kreeft: 22/06- 23/07 

U staat voor een heel moeilijke beslissing beste Kreeft. U wilt graag 

rijk worden, maar dan moet u naar het buitenland gaan om te gaan 

werken. Of u blijft hier in het zonnige België maar word arm en 

eenzaam. Je verstand gebruiken is de boodschap, want daar heb je 

soms wel moeite mee.  

 



 

 
 

Leeuw: 24/07- 23/08 

De leeuw is een moeilijk type, daarom zult u deze maand 

extra goed moeten opletten met wat u doet en wat u zegt tegen 

anderen. Daarom vragen de sterren u om deze maand een goede daad 

te verrichten, bijvoorbeeld eens voor 1 keer je eten te delen met een 

ander, ik stel voor om het eten dat je niet lust te delen, zoals die 

verdraaide broccoli. Dan hoef jij het niet te eten en heb je toch een 

ander geholpen. Win win! 

 

Maagd:24/08- 23/09 

Beste Maagd uw sociaal contact met anderen zal deze maand heel wat 

verbeteren! U gaat veel nieuwe mensen leren kennen en hierdoor veel 

meer uitgaan. Laat het beest in u nog eens naar boven komen, maar 

niet te gek natuurlijk, want dan moet je naar het asiel. 

 

Weegschaal: 24/09- 23/10 

Deze maand zal u overwegen om te verhuizen naar een ander land. U 

wilt graag eens kunnen genieten van een ander leven in een heel 

andere cultuur, alles eens van u kunnen afzetten. Leren genieten van 

uw leven. Natuurlijk gaat dat niet lukken want je bent arm. Doe er wat 

aan! 

 

Schorpioen: 24/10- 22/11 

Beste schorpioen vakanties zijn helemaal uw ding, daarom zou u willen 

dat u elke week ergens anders naar toe kunt. Goed nieuws binnenkort 

zullen de sterren voorspellen dat u maar liefst 1.000.000 euro wint 

met de lotto. Hiermee kan je à volonté op reis gaan! Als ik de sterren 

mag geloven tenminste…   



 

 
 

 

Boogschutter: 23/11- 21/12 

Beste meneer of mevrouw u heeft moeite met geld te sparen en dat is 

te begrijpen, iedereen heeft dat! Maar laat u niet gek maken door al 

die solden en sales die er zijn. Als u deze maand nog zoveel gaat kopen 

zullen de sterren niet veel goeds beloven voor u in de toekomst!  

 

Steenbok: 22/12- 20/01 

Deze maand zal de beste maand van uw leven zijn. U zal uw idool plots 

zomaar tegen komen in het centrum! Wow en je krijgt meteen een 

platen contract door shiney look! Cool zeg. 

 

Waterman: 21/01- 19/02 

Het zal toch niet waar zijn!  Je bent verkozen voor de misverkiezing 

boer of boerin! Wat een eer wie wilt er nou niet een jaar voorraad 

pompoenen en maïs winnen?! En jij hebt super veel geluk want onze Big 

en Betsy zitten in de jury! Fopje flauw mopje! Je gaat helemaal niet 

winnen. 

 

Vissen: 20/02- 20/03 

Deze maand zal eens een positieve maand voor u worden, u zal om te 

beginnen geen last meer hebben van de buren die je altijd komen 

lastig vallen of ze de kant van hun haag mogen snoeien. En jouw 

postbode gooit zomaar een korting bon van de IKEA in jouw 

brievenbus, ongelofelijk toch ?! kan je eindelijk die nieuwe kast kopen 

waar je al je stenen van de 

zeldzamestenendiejeopdestoephebtgevonden-collectie in kunt 

bewaren! Leuk! 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

…september alweer begonnen is? 

…school jammer genoeg terug begint? 

…maar dat gelukkig het supertoffe KSA-jaar weer van start gaat? 

…er weer veel leuke dingen op de planning staan voor dit jaar? 

…je nieuwe mensen gaat leren kennen? 

…je heel blij moet zijn? 

…we een fantastisch en geweldig kamp hebben gehad? 

…we binnenkort heel toffe foto’s hiervan mogen bekijken? 

…er op kamp een visje gestorven is? 

…en we toen een begrafenis hebben georganiseerd? 

…er weer nieuwe leiding erbij is gekomen? 

…twee jonghernieuwers leiding zijn geworden? 

…je niemand mag pesten? 

…de startdag een leuke dag zal worden? 

…we heel lekker eten hadden op kamp? 

…de leiding altijd gelijk heeft? 

…wist je datjes dit jaar weer helemaal geweldig worden? 

…alle leiding zin heeft in dit jaar? 

…Jasper terug leiding is geworden? 

…het dit jaar weer ouderavond is? 

…een goudvis wit wordt in een donkere kamer? 

…een varken niet naar boven kan kijken? 

…dieren ook humor hebben? 
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In ‘t Potje 
Pasta met gehaktballetjes in romige saus 

 

 

Ingrediënten 

• 300 g fusilli  

• 1 gele paprika  

• 1 teen knoflook 

• 5 el olijfolie 

• 360 g Zweedse gehaktballetjes 

• 330 ml tomato frito  

• 300 g verse spinazie  

• 15 g verse basilicum  

• 250 g mascarpone  
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Bereiding  

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking 

beetgaar. Halveer ondertussen de paprika, verwijder de 

zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in blokjes. Snijd de knoflook fijn 

Verhit 2 el olie in een koekenpan. Bak de gehaktballetjes in 8 min. 

bruin en gaar. 

 

Verhit ondertussen 2 el olie in een hapjespan en fruit de knoflook 1 

min. Voeg de paprika toe en bak 2 min. Voeg de tomate frito toe en 

breng aan de kook. Laat de saus 5 min. zachtjes koken. 

Schep de gehaktballetjes uit de pan op een bord en houd warm onder 

aluminiumfolie. Verhit de rest van de olie in de koekenpan en voeg de 

spinazie in delen toe. Laat al omscheppend slinken.  

 

Snijd de blaadjes basilicum in reepjes. Voeg 2/3 van het basilicum 

met de mascarpone toe aan de tomatensaus en breng op smaak met 

peper en eventueel zout. 

Schep de pasta in diepe borden. Schep de spinazie en gehaktballen 

erop. Verdeel de saus erover en bestrooi met de rest van het 

basilicum.  

 

Serveer, en geniet van dit overheerlijke gerechtje!  
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Moppentrommel 
Een groepje zakenlui gaat in Alaska op berenjacht. Nadat ze hun 

bagage in de berghut hebben uitgeladen, geeft de gids hun uitleg over 

het soort geweer dat ze moeten gebruiken en hoe ze veilig een beer 

kunnen vangen. Maar één van hen, een Texaan, vraagt: "Waar zitten 

die griezels eigenlijk?" De gids wijst in noordelijke richting en 

waarschuwt: "Wanneer u zonder geweer die kant op loopt, bent u er 

geweest." De Texaan stapt ongewapend naar buiten, een paar minuten 

later zien ze hem op topsnelheid naar de hut rennen met een 

woedende beer op zijn hielen. Als de Texaan bij de deur komt, rukt 

hij die open, springt opzij, en de beer die niet op tijd kan afremmen, 

stormt regelrecht de hut in. De Texaan slaat de deur dicht en 

schreeuwt naar zijn collega’s in de hut: "Villen jullie deze alvast, dan 

ga ik er nog een paar halen." 

 

Een man heeft in een restaurant soep besteld. Toen de ober de soep 

op tafel had gezet, zei de man: Er drijft een hoorapparaatje in mijn 

soep. 

Zei de ober: Wat zegt u? 
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Een dom boerke heeft gehoord dat er een nieuw voetpad is aangelegd 

dat onder de Schelde gaat, een tunnel dus. 

Een van zijn vrienden had hem echter wijsgemaakt dat die tunnel te 

voet afleggen meer dan een dag zou kunnen duren.  

Dat boertje gaat die tunnel eens uitproberen maar neemt voor alle 

veiligheid maar zijn boterhammetjes mee.  

Als hij aan het begin van de tunnel staat, aarzelt hij even, maar loopt 

dan toch moedig verder. Na een kwartiertje komt hij een vrouw tegen 

die overduidelijk zwanger is.  

Hij vraagt vriendelijk of het nog ver is naar de overkant: 'Hoelang is 

't nog, madame?'  

De dame glimlacht en zegt: 'Nog twee weekskes, meneer.'  

'Oeioei', zegt het boerke, 'ik moet terug, keb geen boterhammen 

genoeg mee!! 

'  
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Tijdrover 
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De vakantie is voorbij, maar vakantiesmurf doet jullie graag 

terugkijken op deze mooie tijd! 
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Verjaardagen 
Niet alleen het begin van een nieuw KSA-jaar staat weer voor de 

deur in september. Ook de verjaardagen van onze leden vieren we 

deze maand!  

 

Op 2 september vieren twee leden hun verjaardag. Op deze dag 

wordt Pim Costermans 7 jaar en viert Jasper Kerstens zijn 10de 

verjaardag. Acht dagen later zal Nelles Costermans zijn verjaardag 

vieren! Hij wordt 12 jaar op 10 september. Het eerstvolgende 

feestvarkentje is Margot De Moor. Zij zal op 16 september 8 

kaarsjes mogen uitblazen. Op 18 september is het weer feest. Milan 

Angeline wordt dan namelijk 11 jaar. Twee dagen later, op 20 

september, wordt Fleur Herrygers 7 jaar hip hip hoera! Voor Noor 

Kerstens is 24 september een speciale dag. Want zij wordt al 16 

jaar! Het einde van de maand sluiten we met nóg een feest, en zullen 

we dus op 30 september de 6de verjaardag van Noa Struyf vieren. 

 

Zo, dit waren alweer alle jarigen van de maand september! Alvast een 

dikke proficiat!  



 

Kiekjesrubriekje 
 

Terugblik 

zoals jullie weten is het kamp alweer jammer genoeg voorbij en beginnen we weer 

met volle enthousiasme aan een nieuw jaar, daarom willen wij graag samen met 

jullie even terugblikken op onze mooie momenten samen.  
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Activiteiten 
Piepers  

1/09: De zomer is voorbij. (geen activiteit) 

8/09: Dat maakt ons niet blij. (geen activiteit)  

15/09: Is het maar snel terug mei.  

22/09: Dan legt elke vogel een ei.  

29/09: Dat is lekkerder dan prei. 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

1/09: School, idool, viool. (geen activiteit) 

8/09: Plezant, fazant, fietsband? (geen activiteit) 

15/09: Ksa’s next top leiders.  

22/09: Waar is dat stoerwoud?  

(Meenemen: stoerste blik) 

29/09: Eej ik hoop dat het geen doop is! 

(Meenemen: reserve kledij) 
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Deugenieten  

1/09: De start komt er stilletjes aan gekropen, maar eerst nog  

lopen. (geen activiteit)  

8/09: September acht KSA op wacht. (geen activiteit)  

15/09: Het jaar is begonnen half gewonnen.  

22/09: Deugenieten zijn the best, beter dan de rest. 

29/09: Hoera en de alaaf.  

 

 

 

 

 

 

Rakkers  

1/09: Nog twee weekjes te gaan. (geen activiteit) 

8/09: Nog 1,2,3,4,5,6,7 dagen te gaan en het knallende jaar kan van 

start gaan. (geen activiteit)  

15/09: Gewoon patat met mayonnaise. 

22/09: Broodje saté komt er op de tv. 

29/09: Nog even en ik geef je een slap voor je kanis.  
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Sjowers 

1/09: de belevenissen van tante Truus en de preiclub  

(geen activiteit) 

8/09: de verbazingwekkende avonturen van uitslapen  

(geen activiteit) 

15/09: de terugkeer van sproeshnika 

22/09: de verloren schat van de 7 bedwervelde geitjes (meenemen: 

een geitje of 7 dwergen) 

29/09: geen gemaar, gewoon griezelige Germaanse geesten 

 

Jonghernieuwers 

1/09: / (geen activiteit) 

5/09: / (geen activiteit) 

15/09: バリージャップ  

22/09: Beter 5 verfborstels tegen de muur dan 10 op de grond. 

(meenemen: verfborstel & artistieke ziel)  

29/09: Beter 1 sapje in de hand, dan schrijven op een natte krant. 

 

 

 

 

Sofie, Anne, Michiel, Alissa, Brinte, Bart, Sam, Bob, 

Jasper, Macarena, Wietske, Manitas, Julie  



 



 


