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JODELA 

 

JAARGANG 2018-2019 

NUMMER 427 

Oktober 

 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

Voorwoord 

Hallo allemaal welkom bij het voorwoord van de jodela van de KSA van 

de maand oktober. Deze maand gaat het ook weer elke zaterdag van 

14 uur tot 17 uur activiteit zijn, hou deze dagen dan zeker vrij. Ook 

een welkom aan alle nieuwe gezichten die we dit jaar weer mogen 

ontvangen. We wensen jullie leuke jaren toe waarin leuke activiteiten 

en veel herinneringen worden gemaakt.  

 

Ook weten jullie wie jullie leiding is dit jaar en we hopen dat jullie hier 

allemaal blij mee zijn. Zij zullen deze maand ook langskomen om alle 

nieuwe leden in te schrijven.  

13 oktober zal het geen activiteit zijn want de leiding gaat dan op 

leidingsweekend om een hoop te vergaderen. Maar niet getreurd de 

week erna is het dan weer activiteit en gaan wij jullie weer met open 

armen ontvangen.   

Dit doen we natuurlijk elke week heel graag!  

 

Oktober is natuurlijk ook de maand van Halloween. Dus pas zeker goed 

op want om elke hoek kan er iets 

eng verschijnen. Ik zie een spook, 

waar? Daar!  

Tot volgende maand met een 

gloednieuwe jodela!  



 

Informatio   

 

 

 

Leidingsweekend 

Ook dit jaar moeten de leiders en leidsters enkele dingen bespreken. Dit 

zal gebeuren op het leidingsweekend dat van 12 tot 14 oktober zal 

doorgaan. Spijtig genoeg zullen we dan geen activiteit kunnen geven maar 

wees niet getreurd, er komen nog genoeg zaterdagen in het jaar!! 

 

Dag van de jeugdbeweging 

Op vrijdag 19 oktober vieren alle jeugdbewegingen in België de dag van 

de jeugdbeweging. Op deze dag zal je dus waarschijnlijk veel uniformen 

van verschillende jeugdbewegingen zien verschijnen op de speelplaats en 

in de klas. Vergeet dus ook zeker niet onze jeugdbeweging met trots te 

laten zien door met je uniform aan naar school te gaan!!!  

BKV 

Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe leid(st)ers. Deze moeten dan 

ook goed opgeleid worden om jullie een leuke zaterdagnamiddag te kunnen 

geven vol leuke activiteiten. Van 28 oktober tot 3 oktober zullen ze dus 

een week opgeleid worden door ervaren animatoren. Aan het einde van 

deze week zullen ze beloond worden met een attest voor animator in het 

jeugdwerk. Hierdoor zal je enkele leid(st)ers niet zien op zaterdag of 

zullen de activiteiten verzet worden naar vrijdag. 
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Foto’s 

Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van alle gekke 

foto’s van op kamp op onze gezellige fotoavond. Kon je er niet bij 

zijn? Geen probleem! Want binnenkort komen alle foto’s op onze facebook 

pagina. Neem dus zeker eens een kijkje hier om te kunnen nagenieten van 

het kamp. 

 

Leiding aan de deur.. 

Nee, dit keer is het niet een of andere man die u een tapijt wilt verkopen 

aan de deur. De komende maand mag u een bezoekje verwachten van de 

leiding. Waarom? hoor ik u al afvragen terwijl u enkele twijfels krijgt over 

de braafheid van uw deugnietje. Maar maak je zeker geen zorgen, we komen 

juist vragen of hij/zij/ze in de KSA willen blijven en samen met ons te 

genieten van de activiteiten die iedere zaterdag plaatsvinden. 

 

Lidgeld 

Zoals elk jaar moet iedereen lidgeld betalen, dit is niet alleen om iedereen 

te verzekeren tegen eventuele ongevallen, maar ook om elke week een 

drankje te drinken… Net als de vorige jaren bedraagt het lidgeld €50 en per 

kind extra gaat er €5 af: eerste kind is dus €50, tweede €45,… Het lidgeld 

dient gestort te worden op volgend rekeningnummer met als mededeling de 

naam, groep en reden van storting: 

BE10 9731 8102 8104  
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03- 20/04 

Beste ram je zult goed overeen komen met je leerkrachten waardoor 

je wel zou kunnen slijmen om een paar puntjes meer. Lach eens lief of 

geef je leerkracht eens een complimentje. 

 

Stier: 21/04- 21/05 

Beste stier deze maand heb je heel veel geluk. Je krijgt alles van je 

ouders wat je maar wilt! Is dat nu niet eens leuk? Wat dacht je van 

een tripje naar de Efteling? Of misschien naar Barcelona. Heb je al 

een coole gsm of een PlayStation? Nog niet, dan is het deze maand de 

kans om te zeuren bij jullie ouders! 

 

Tweelingen: 22/05- 21/06 

Gefeliciteerd tweelingen, jullie komen deze maand jullie dubbelganger 

tegen op straat! Is dat niet super leuk? Jullie lijken als 2 druppels 

water op elkaar en jullie zullen elkaar nog heel vaak zien! En ullie 

kunnen omstebeurt naar de les gaan, zodat je vaker kan slapen! Ik ben 

jaloers!! 

Kreeft: 22/06- 23/07 

Wow, proficiat! Je verveelde je en ging solliciteren voor een 

droombaan en kijk eens? Je bent aangenomen, vanaf nu hoef je niet 

meer op je geld te letten want je zult heel veel verdienen als 

okselruiker! Breng die champagne en kaviaar al maar! 
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Leeuw: 24/07- 23/08 

Beste leeuw, je staat voor een hele moeilijke keuze! Je zult moeten 

kiezen tussen je beste vrienden en geld. Ik ben er zeker van dat je de 

juiste keuze zal maken maar denk er heel goed over na. Ik wens je 

heel veel succes met je massief gouden rolls royce  

 

Maagd:24/08- 23/09 

Beste maagd, deze maand zal je heel veel nieuwe vrienden leren 

kennen maar vertrouw ze nog niet allemaal want je kent ze nog niet 

super goed. Kom er maar eens achter wie je echte vrienden zijn en wie 

de nepperds. 

 

Weegschaal: 24/09- 23/10 

Wow jij hebt geluk seg! Je ouders besluiten zomaar om er eventjes 

tussen uit te gaan, jullie gaan voor 2 weken op reis naar Hawaii. Wie 

wilt dat nou niet? Geniet ervan en doe de groeten aan Lilo! 

 

Schorpioen: 24/10- 22/11 

Beste schorpioen deze maand heb je veel geluk, je zult deze maand 

iets super leuk krijgen van iemand dat je nauw aan het hart ligt en je 

zult er heel blij mee zijn. 

 

Boogschutter: 23/11- 21/12 

U zal het moeilijk krijgen op school maar gelukkig zijn er vele 

vriendjes en vriendinnetjes die je zullen helpen in dit moeilijke 

schooljaar. Je zal er wel door geraken maar volgend jaar zal je toch 

beter je best moeten doen, ouwe graftak. 
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Steenbok: 22/12- 20/01 

Je zal deze maand heel veel geld uitgeven maar dat is niet goed, zorg 

ervoor dat je een beetje op je geld let want het is toch niet de 

bedoeling dat je later in een kartonnen doos gaat wonen? 

 

Waterman: 21/01- 19/02 

´´PAS OP DAT JE NIET VAN DE TRAP VALT´´ deze maand heeft 

ongeluk… je zal moeten uitkijken voor wat je doet of zegt want je zal 

snel vallen of ruzie hebben. Het is vergelijkbaar met vrijdag de 13e, 

maar dan op de 12e, je weet wel, alles gaat fout. 

 

Vissen: 20/02- 20/03 

Je hebt geluk, je zal je ware liefde tegenkomen en blijkbaar zat 

hij/zij al jaren in je klas. Jullie gaan deze maand samen op date en het 

wordt zeker wat! LETS GO 
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In ‘t Potje 
Belgische wafels met slagroom 

Ingrediënten 

• 250 ml halfvolle melk 

• 250 ml water 

• 350 g bloem 

• 14 g droge gist 

• 16 g vanillesuiker 

• 100 g ongezouten roomboter 

• 2 middelgrote eieren 

• ½ tl zout 

• 3 el arachideolie 

• 2 el amandelschaafsel 

• 430 g Hak taart & vlaaifruit kersen in blik 

• 500 ml opgeklopte slagroom in beker 

• 6 el chocolade dessertsaus 

 

Keukenmiddelen 

• Wafelijzer 

• Theedoek 

• Bakkwast 
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Bereiding  

Verwarm de melk en het water in een steelpan tot lauwwarm. 

Meng de bloem, gist en vanillesuiker in een grote kom. Schenk 

de melk er al roerend met een garde bij en meng tot een glad beslag. 

 

Smelt de boter in de steelpan. Zet het vuur uit als de boter half is 

gesmolten. De rest smelt vanzelf. Splits de eieren. Voeg de dooiers en 

het zout toe aan het beslag. Meng met een garde de gesmolten boter 

erdoor. 

 

Klop de eiwitten in een vetvrije kom met een mixer met schone gardes 

in 4-5 min. stijf. Spatel door het beslag. Dek af met een schone 

theedoek en laat op een warme plek 45 min. rijzen. 

Verhit het wafelijzer. Vet de platen in met de olie. Schep met een 

soeplepel beslag op de onderste platen. Sluit het ijzer en bak de 2 

wafels in 4 min. goudbruin en gaar. Bak zo nog 10 wafels. 

 

Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster het 

amandelschaafsel goudbruin. Serveer de wafels met het 

amandelschaafsel, de vlaaivulling, slagroom en chocoladesaus. 

 

Serveertip: lekker met warme kersen!  

 

Eet smakelijk!  
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Verslagen 
Op stap met de sjowers 

Gegroet beste lezertjes! Ook dit jaar zal ik jullie weer een paar van 

mijn vele avonturen verkondigen, dus pak die warme chocomelk maar 

vast en kom wat dichterbij gekropen. 

Eerst was ik aan het overwegen om een verslag te maken over de 

startdag (die trouwens een groot succes was), maar de week nadien is 

er iets spectaculair gebeurt! Er is namelijk een nieuwe sport ontstaan! 

Deze sport, “juinbal” genaamd is ontstaan toen de sjowers een 

knoflook en ajuinen tocht aan het doen waren en leider Manitas even 

niets te doen had, daarom besloot hij maar te voetballen met een 

ajuin. De regels van juinbal zijn heel simpel: twee ploegen spelen tegen 

elkaar en moeten de juin (een ui) in een doel trappen, dit doel is 

bewaakt door een onpartijdige keeper. Wanneer de juin kapot gaat, 

wordt het grootste stuk de nieuwe juin, enzovoort. Even een 

voorbeeld: de “bal” noemen we juin A, wanneer juin A breekt in twee 

stukken, juin B en juin C, telt het grootste stuk (in dit voorbeeld juin 

B). dus juin B is de nieuwe juin waarmee gescoord mag worden. Stel nu 

dat door het harde trappen juin B breekt in stukken juin D en juin E, 

moet er weer gekeken worden naar het grootste stuk, het kan dus ook 

zijn dat juin C nu het grootste is. Zo gaat het verder tot de stukken 

juin zo klein zijn dat we het verschil niet meer kunnen zien of er niet 

meer tegen kunnen trappen. 

Zo, nu kennen jullie weer wat meer over juinbal, ik hoop dat dit 

concept aanslaat en we het mogen verwachten als nieuwe discipline op 

de olympische zomerspelen van 2020 in Japan! 



                      Moppentrommel 
 

 

Geel, rood, blauw mannetje 

Een trucker ziet langs de weg een geel mannetje staan dat weent. 

Hij stopt, gaat ernaar toe en vraagt wat er scheelt. Het mannetje 

antwoordt: 'Ik ben geel, kom van Venus, ben van de scouts en heb 

honger'. 'Tja' zegt de chauffeur 'ik kan je een sandwich geven maar 

verder kan ik je spijtig genoeg niet helpen'. Hij geeft de sandwich 

en zet de rit verder.  

Even later ziet hij langs de weg een rood mannetje staan wenen. 

Weer stopt hij en vraagt wat er scheelt. Het mannetje antwoordt: 

'Ik ben rood, kom van Mars, ben van de scouts en heb dorst '. De 

trucker zegt: 'Ik kan je een blikje cola geven maar verder kan ik je 

niet helpen'. Hij geeft een cola en zet zijn weg verder.  

Even verder ziet hij een blauw mannetje staan. De trucker is deze 

spelletjes moe, stopt, gaat boos naar het blauwe mannetje toe en 

zegt: 'Vuile scouts, van wat voor een stomme planeet kom jij en wat 

moet jij nu weer hebben?'. Waarop het mannetje antwoordt: 'Uw 

identiteitskaart en uw rijbewijs.'  
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Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een boerderij. 

Hij belt aan, de boerin doet open. De vertegenwoordiger begint te 

praten: 'Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede 

stofzuigers: die zuigen echt alles, maken alles schoon. En om het te 

bewijzen, maak ik nu uw tapijt even vuil.' En de vertegenwoordiger 

gooit een hele doos met vuiligheid over de vloerbedekking en zegt: 

'Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brandschoon. Ik 

garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de 

vloer.' Zegt de boerin: 'Nou begin dan maar vast te eten, want we 

hebben geen elektriciteit.' 

 

Sam komt Moos tegen. Zegt Sam tegen Moos: 'Hé Moos, wat zie jij er 

slecht uit.' Zegt Moos: 'Ja vind je het gek. Werk in de haven, sjouwen, 

om vijf uur beginnen, om drie uur weer thuis...' Vraagt Sam: 'Goh Moos, 

hoe lang doe je dat al?' Zegt Moos: 'Ik moet maandag beginnen.' 
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Groentjes 
In deze rubriek gaan we altijd op zoek naar meneer of mevrouw 

X, weet jij welke leiding het deze maand is? Laat het dan zeker 

weten! 

 

Hallow, hoe gaat het er mee? 

Met mij gaat alles goed, leuk dat je het vraagt! 

 

Mag ik eens vragen, hoe lang zit jij al in de KSA? 

Dit is nu mijn 7e jaar als leiding, en ik ben twee jaar lid geweest, dus 9 

jaar! 

 

Wauw, al zeven jaar leiding dat is wel erg lang! Heb je ooit een 

favoriete activiteit gehad? 

Als lid was ik altijd fan van de twee daagse op kamp, gewoon op het 

terrein vond ik stratego/paintbal altijd een topper. 

 

Ja, paintbal is leuk hé? Dan kan je lekker verven en zo. Maar 

waren er ook activiteiten die je niet leuk vond? 

Niet echt, ik vond elke activiteit die ik als lid heb gedaan geweldig, en 

sinds ik leiding ben en mijn eigen activiteiten opstel zijn het stuk voor 

stuk al toppers geweest! 
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Oké, nu is het tijd om wat meer over jezelf te vertellen, 

zo kunnen de lezertjes beter achterhalen wie je bent. Doe 

je buiten de KSA nog andere dingen? 

Qua hobby’s heb ik er geen buiten de KSA, buiten afspreken met 

vrienden natuurlijk! 

 

En wat is je lievelingseten?  

Ik ben enorme fan van pizza, spaghetti of videe, als een van deze 

dingen er is ben ik blij. 

 

Haha oké, en wat voor muziek luister je graag? 

Luister je graag naar een bepaald genre? 

Ik luister naar alles! Maar als ik mijn top 3 moet geven is het toch wel 

metal, nostalgische liedjes en schrale schijven. 

 

Wil je om af te sluiten nog iets zeggen tegen de lezertjes, een 

levenswijsheid of zo? 

Zeker! Slapen is het gezondste wat je kan doen, zonder iets te doen! 

 

Wat een wijsheid, ik ga hem zeker opvolgen! Dan nog 1 ding: Doei! 

Houwdoe! 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is? Laat het weten aan de 

leiding en wie weet krijg jij wel een leuke verrassing! 

Hint: de verrassing is lucht 
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Verjaardagen 
De herfst is ondertussen al begonnen, de blaadjes vallen van de 

bomen, het slechte weer is terug in het land,…MAAR gelukkig zijn er 

heel wat jarigen in de maand oktober om van deze maand een vrolijke 

feestmaand te maken!  

Als eerste jarige van de maand hebben we Kobe Aerts. Hij wordt op 

4 oktober 8 jaar! 

Slechts twee dagen later, zal Nienke Truyens 10 kaarsjes mogen 

uitblazen!  

Op 16 oktober is het feest voor Ian Elst, hij wordt een trotse 6-

jarige. 

19 Oktober is een speciaal dagje voor twee leden: Senne Struyf 

wordt dan 11 jaar én Livi Hendrickx 12! 

De favoriete dag van leidster Sofie is 20 oktober. Deze toffe 

leidster wordt 18 jaar oud!! 

We sluiten deze maand af met een feestje voor Free Maas, die 28 

oktober 10 jaar wordt! 

 



 

Kiekjesrubriekje 
 

het nieuwe jaar is alvast goed gestart!  
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Activiteiten 
Piepers  

6/10: los potjes stukjes 

13/10: tonijnstukjes econom raket 

(leidingsweekend, geen activiteit) 

20/10: spuitzakken coca en klein 

27/10: kleine diepvriezer bainmarie 

soepbordjes 

 

 

 

Leeuwkes 

6/10: Houtlijm, everzwijn, wild konijn.  

13/10: Misterie van de verdwijning van Pablo  

(leidingsweekend, geen activiteit) 

20/10: Afterparty, Dag van de jeugdbeweging! 

26/10: Doden feest 

 (vrijdag activiteit, van 19:30 tot 21:30) 
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Deugenieten  

6/10: De deugenieten zijn even oud als 

het stoerwoud.  

13/10: We gaan knallen want de 

herfstbladeren vallen.  

(leidingsweekend, geen activiteit)  

20/10: Er is er 1 jarig hoera hoera!  

26/10: Wij hebben de leukste leiding.  

(vrijdag activiteit, van 19:30 tot 21:30) 

 

 

 

 

 

Rakkers  

6/10: Iets onder de duim hebben.  

13/10: Met je goede been uit het 

verkeerde bed stappen. 

(leidingsweekend, geen activiteit)  

20/10: Het achterste van je tanden 

laten zien.   

27/10: Achter de wolken schijnt de zon.  
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Sjowers 

6/10: Zeg Hagrid,wie zijn eigenlijk al die verlepte dwergen? 

(meenemen: een uil + reserve kleren) 

13/10: Moeders kunnen helemaal geen waterkoker zijn.  

(leidingsweekend, geen activiteit) 

20/10: Rooi vlag of ni, de Patrick ga zwemme.  

(meenemen: fiets) 

27/10: Een orvalleken met zalmtoastjes, da mag nen alien wel nen 

keer geire é! (meenemen: zalmtoastjes)  

 

 

Jonghernieuwers 

6/10: Gewoon patat mayonaise. 

13/10: Een broodje met, beleg.  

(leidingsweekend, geen activiteit) 

20/10: Sportief pookje. 

27/10: Word ik gezocht? Nee 

toch?   

 

 

Sofie, Anne, Michiel, Alissa, Brinte, Bart, Sam, Bob, 

Jasper, Macarena, Wietske, Manitas, Julie  





 


