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Voorwoord 

Koekoek, hier zijn we weer. Het jodela team heeft weer een verse 

letter- en zinnentaart uit de oven gehaald. Bavetje om? Dan ben je klaar 

om aan je stuk van het smulwaar te beginnen. Deze maand is het de 

maand mei, daar leggen inderdaad alle jeweetwel jeweetwel in, deze 

eieren verwerkt in een heerlijke koude schotel kan je komen opeten in 

onze restaurantdag op 5 mei. Je kan in de ochtend en avond komen eten 

en de ouders krijgen de kans om mee te spelen met de kinderen zodat 

ze eens een idee hebben wat die kleine ondeugende rakkers tussen 2 

en 5 allemaal uitspoken. Mocht je geen zin hebben om mee salto’s in de 

vest te doen dan kan je altijd een stoel pakken en voor jezelf een 

overheerlijke dorstlessende consumptie bestellen. Het menu en 

dergelijke staan allemaal op de facebook site en tot dan. Hou er ook 

rekening mee dat wij voor het kamp dat eraan komt, een weekend heel 

zwaar en serieus gaan vergaderen over de bijzonderheden en 

formaliteiten die bij de leukste 10 dagen van het jaar komen kijken. 

Nog een tip voor tegen de zon, blijf binnen en nooit langer dan 10 

minuten in het licht kijken zonder zonnebril of indianenhand voor je 

ogen. Dan nog een laatste muzikale 

bijdrage van de 

voorwoordschrijver: Monsters of 

Folk - His Master’s Voice (Three 

billboards outside Abbey, Missouri 

 

Met vriendelijke groeten,  

Yours sincerest sinceribalike  

JODELA 
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Informatio 
Restaurantdag: 

De maand mei is eindelijk hier! Dit betekent ook dat het weer hoog 

tijd is voor onze restaurantdag. De restaurantdag is een dag waarop 

iedereen kan komen genieten van een heerlijke menu voor een zeer 

schappelijk prijsje. Als een extra bonus mogen de mama’s, papa’s, 

broers, zussen, oma’s, opa’s,… meegenieten van een echte KSA 

activiteit door met hun favoriete kind, broer/zus of kleinkind mee te 

doen! 

U vraagt zich nu zeker en vast af wanneer deze dag is, wel dit jaar 

organiseren we dit festijn op zaterdag 5 mei. Ohja, u kan ook 

reserveren voor deze dag, dit is zeker en vast niet verplicht maar het 

zorgt er wel voor dat u zeker bent van een menu (vorig jaar waren een 

paar dingen uitverkocht)! 

Meer info kan u hieronder vinden. 

• volwassenmenu (15 euro)  

Soep  

koude schotel met brood OF Stoofvlees met frietjes OF  

2 curryworsten met groentjes en frietjes  

Tiramisu OF Vanille-ijs met slagroom  

• Kindermenu (10 euro)  

Kleine soep  

Curryworst met appelmoes en frietjes  

Raketijsje 

Welkom op zaterdag 5 mei tussen 12u en 14u en van 17u tot 19u! 
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Leidingsweekend: 

De maand mei is niet enkel genieten van de restaurantdag, de 

maand mei is ook al uitkijken naar het kamp dat steeds dichter 

bij komt kruipen. Jammer genoeg wil dit ook zeggen dat de leiding een 

weekendje weg gaat om alles op orde te stellen voor het kamp in juli. 

Jullie moeten ze dus zaterdag 12 mei missen. Maar treur niet! Alle 

verloren tijd wordt terug verdiend tijdens het kamp natuurlijk! 

 

Uitstap vrouwenhof: 

Elk jaar in mei bereiden de drie jongste groepen zich voor om naar 

het verre noorden te trekken, want daar ligt een land, een land van 

vele legendes. Sommigen beweren dat het land niet bestaat, maar als 

echte KSA’ers weten wij als geen ander dat het land wel degelijk 

bestaat! Ik heb het natuurlijk over de speeltuin Het Vrouwenhof in 

Roosendaal! Deze topbuitenspeeltuin wordt elk jaar een beetje 

onveilig gemaakt door alle piepers, leeuwkes, deugnieten en hun 

leiding. Zet al vast een grote rode kring rond zaterdag 26 mei, want 

dan gaan we op queeste! PS: wij zijn altijd op zoek naar lieve mama’s 

of papa’s die onze queeste wat makkelijker willen maken en willen 

rijden! 

 

Communies: 

In de maand mei wordt er ook heel wat af gefeest, door lentefeesten, 

communies, verjaardagen en noem maar op. Normaal gezien komt de 

leiding altijd een bezoekje brengen in de kerk, maar wegens 

omstandigheden zal dat dit jaar niet lukken… Maar omdat wij geen 

snodaards zijn kan iedereen die zijn/haar eerste of plechtige 

communie doet wel nog een cadeautje gaan halen bij hun leiding! 
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Examens: 

Hoewel velen onder ons genieten van een restaurantdag, een 

lentefeest of een communie zijn er ook een aantal die zitten te 

stressen. Stressen omdat het einde van het schooljaar er weer 

aankomt en een hoop vers geprinte examens met zich meebrengt. 

Stressen omdat ze weten dat als ze hun best niet doen ze volgend 

jaar mogelijks weer datzelfde examen moeten maken die hen dan 

ongetwijfeld in hun gezicht zal uitlachen. Daarom zullen ze de 

komende maanden extra hun best doen om deftig te studeren want ze 

weten dat ze na die drie/vier weken zwoegen eindelijk kunnen 

genieten van een welverdiende vakantie. Maar eerst moeten ze 

studeren natuurlijk en daarom kan het zijn dat er activiteiten op een 

ander tijdstip worden gegeven of zelfs op een andere dag! Kijk 

daarom dus goed bij de activiteiten! 

 

Kamp: 

Met nog maar twee maanden te gaan komt het kamp nu wel heel dicht 

bij. Daarom kan het zijn dat jou leiding in mei al een keertje bij jou 

thuis op bezoek komt. Dit doen ze zodat ze jou een belangrijke vraag 

kunnen stellen, namelijk: ‘Wil jij mee op kamp gaan?’. Als jou antwoord 

‘ja!’ is, dan maak je niet alleen de leiding blij, maar zul je van 21 juli 

tot en met 31 juli een hoop ervaringen op doen! (voor de piepers ligt 

het net iets anders, zij gaan op kamp van 25 juli tot en met 31 juli). 
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03 - 20/04: 

Deze maand voorspellen de sterren weinig tot geen hagel. Wat heeft 

dit in hemelsnaam met mijn horoscoop te maken hoor ik de beteuterde 

ram zich afvragen. Wel om eerlijk te zijn helemaal niks. De sterren en 

Uranus ondervinden dat een horoscoop schrijven lang niet zo 

makkelijk is als het eruit ziet.  

Stier: 21/04 – 20/05: 

De stier heeft deze maand mogelijks de mooiste maand tot nu toe 

voor de boeg. Neptunus wil hieraan nog toevoegen dat kaas met 

confituur geen gepaste combinatie is. Vind je dit wel? Dan zal jij voor 

de rest van je dagen je fristi lauw moeten verorberen, de wraak van 

Neptunus zal zoet zijn. Eigen schuld dikke flips. Je hebt ook de 

groeten van niemand in het bijzonder. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Hoera een nieuwe maand betekend een nieuwe prijskamp! Die van 

vorige maand werd gewonnen door niemand minder dan Sam Claessens 

met zijn antwoord bah :p proficiat Sam. Jij wint een taartje ter 

waarde van £6,95! Daar kan je al aardig wat mee doen niet? Maar 

omdat Sam zijn hart op de juiste plaats heeft doneert hij zijn taartje 

aan de slachtoffers van de tsunami. 
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Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Nu zou toch het grootste deel van jullie rotzakken gesneuveld 

moeten zijn. Kan je dit nog lezen? Geen probleem! Ik heb 

wederom een meest listige list bedacht om jullie een geweldige dag te 

bezorgen. Organiseer een picknick op de E40 of start je echte 

kreeftenleven op de bodem van de zee.  

Leeuw: 23/07 – 23/08: 

De prijskamp van volgende maand luid als volgt: hoeveel eieren kunnen 

er in een omelet groot genoeg om de volledige bevolking van West-

Afrika te voeden. Deze maand geef ik uitzonderlijk 2 tips: 1. het is 

niet 160 gram poedersuiker, 2. het word zelden geassocieerd met het 

paarseizoen van de barracuda. 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

Vorige week is er op de vensterbank van Samson en Gert een 

slagroomtaartje gestolen. Indien je het slagroomtaartje hebt gezien 

of weet waar zij verblijft, gelieve dan contact op te nemen met de 

politie. Dank bij voorbaat. PS het was niet meneer van Leemhuyzen. 

Hij was op vakantie in het zonnige Aruba op het tijdstip van de feiten. 

 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Deze maand lijkt voor de weegschaal een zwakke maand te worden. 

Zowel financieel, professioneel als persoonlijk krijg je een paar 

klappen te verwerken. Dit zal weliswaar volledig gecompenseerd 

worden door een poes of alligator aan te schaffen. Als je oog is 

gevallen op een alligator dan raad ik je aan om te verhuizen naar het 

zonnige Florida. Dan zijn we hier ineens van jou af. Kies je 

daarentegen voor een poes? Dan ben je echt wel een sukkel, een 

alligator is veel cooler.  
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Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Schenk deze maand alle overbodige luxe zoals stromend 

water, eten en onderdak aan de arme kinderen. Dan zijn de 

arme kinderen rijke kinderen en kan je alles zonder schuldgevoel 

terug stelen.  

Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

Ga naar het casino! Het geluk staat in jouw schoenen denkt Pluto. Al 

zou ik het advies van Pluto met een korrel zout nemen. Sinds Pluto 

gedegradeerd werd tot dwergplaneet is het een deel van haar 

goddelijke voorspellingskrachten kwijt. Of misschien bedoel ik die 

hond van Mickey Mouse? Wie zal het zeggen? 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

De steenbok zal volgens Mercurius deze maand helemaal niets 

bijzonder beleven. 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Deze maand is het misschien tijd om je te concentreren op braaf en 

lief zijn. Doe je dit niet? Dan loop je het risico stout en stom te zijn. 

Laat de zon in je hart en help eens een oud vrouwtje de straat 

oversteken. Zelfs als ze niet naar de overkant wil. Ze heeft helemaal 

niks te beslissen!  

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand is het aan jou om een revolutie op gang te trekken. Jij 

moet als hoofd van de revolutionaire garde zorgen voor een clubhuis. 

De garage van je oma is mogelijks nog beschikbaar. Wat je wil en 

waarom kan je later beslissen. Eerst moet je ervoor zorgen dat je 

genoeg steun krijgt van het plebs. Dit kan je doen door de bourgeoisie 

naar de goelag te sturen. Benoem je pennenvriend tot 

propagandaminister en je goudvis tot generaal. 
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In ‘t Potje 
Spaghetti met gehaktballetjes in tomatensaus 

 

Ingrediënten 

• 10 g koelverse Italiaanse kruidenmix  

• 6 el milde olijfolie  

• 2 uien  

• 1 sneetje witbrood (zonder korstjes)  

• 75 ml halfvolle melk  

• 500 g half-om-halfgehakt  

• 1 middelgroot ei  

• 25 g ongezouten boter  

• 70 g tomatenpuree  

• 800 g tomatenblokjes (blik)  

• ½ el kristalsuiker  

• 125 ml water  

• 1 courgette (in halve maantjes)  

• 250 g champignons (in parten)

  

• 300 g spaghetti 

 

 

Bereiding  

1. Verwarm de oven voor op 220 °C. Haal alle blaadjes en naaldjes 

van de takjes kruiden. Doe alles in het bakje van de staafmixer 

samen met 2/3 van de olie en pureer tot kruidenolie. Snipper 
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ondertussen de uien zo fijn mogelijk. Leg het sneetje 

brood in een diep bord en schenk de melk erover. Laat 2 

min. weken en knijp uit. Doe het gehakt in een ruime kom 

en voeg de helft van de uien, ei en uitgeknepen brood toe. Meng 

door elkaar en breng royaal op smaak met peper en zout. Maak 

van het gehakt kleine gehaktballetjes ter grootte van een 

walnoot. 

2. Verhit in een koekenpan de boter. Bak de gehaktballen op 

middelhoog vuur in 5 min. rondom bruin. Voeg de rest van de 

gesnipperde ui toe en bak de laatste 2 minuten mee met de 

gehaktballen. Voeg de tomatenpuree toe en fruit 3 min. mee. 

Voeg de tomatenblokjes, suiker en water toe. Laat 15 min. 

zachtjes koken. Roer af en toe. Breng op smaak met de helft van 

kruidenolie, peper en eventueel zout. 

3. Verdeel de courgette en champignons over een met bakpapier 

beklede bakplaat. Besprenkel met de rest van de kruidenolie en 

bestrooi met peper en eventueel zout. Rooster de groenten 10 

min. in het midden van de oven. 

4. Kook ondertussen de spaghetti in een pan ruim water met 

eventueel zout beetgaar volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. Doe de spaghetti in een schaal en schep de 

tomatensaus met balletjes erop. Serveer de groenten er apart 

bij. 

 

  serveertip: 

Lekker met Parmezaanse kaas. 

 

Smakelijk!  
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… de KSA volgens leeuwke Seppe nooit iets vuil maakt? 

… al het afval op het terrein van de scouts en de chiro is? 

… leider Jef zijn oneindige smskes er door moeten? 

… je het dus niet raar moet vinden als je ineens berichtjes van hem 

krijgt? 

… in de berichten ‘hehehe’ of ‘mijn oneindig smskes moeten er door’ 

kan staan? 

… het binnenkort weer onze restaurantdag is? 

… deze 5 mei is? 

… je een gratis consumptie krijgt als je met meer dan 10 personen 

komt eten? 

… de drie jongste groepen binnenkort naar het vrouwenhof gaan?  

… ik er zeker van ben dat ze er nu al naar uitkijken? 

… ik dit ook doe? 

… de leiding en oudere leden binnenkort weer examens hebben? 

… ik er zeker van ben dat ze er nu al niet naar uitkijken? 

… ik dit ook doe? 

… wij zeker en vast al duimen voor hen? 

… het door de examens wel kan zijn dat er ’s avonds activiteit wordt 

gegeven? 

… je dus zeker en vast de activiteiten goed in de gaten moet houden? 

… de mogelijkheid bestaat dat de leiding bij je op bezoek komt? 

… zij je de vraag gaan stellen of je mee op kamp wilt? 

… ze hopen dat je ja zult antwoorden? 
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Moppentrommel 
Kikker 

Komt een man bij de dokter met een kikker op z'n hoofd. Zegt de dokter "wat kan 

ik voor U doen?" zegt die kikker:"kan je dat gezwel van m'n reet halen" 

 

Iemand, Niemand en Niets 

Iemand, Niemand en Niets zaten op een bankje bij een meer. Plots valt Niets in het 

water. Omdat geen van allen kan zwemmen roept Niemand dat Iemand snel 112 moet 

bellen. Iemand pakt de telefoon en belt 112. 

"Hallo met 112" 

- "Hallo met Iemand" 

"Wat kan ik voor u doen" 

- "Ik moet van Niemand vertellen dat Niets in het water gevallen is" 

 

Paard 

Een man wil met een paard de bioscoop binnen gaan. 

Zegt de portier: "u wilt toch niet met dat paard naar binnen?" 

Zegt de vent: "Jawel, hij heeft het boek gelezen en nu wil hij de film zien." 
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Mensen 

Er zijn 3 soorten mensen op deze wereld. 

 

Mensen die kunnen tellen, en mensen die niet kunnen tellen. 

 

Olifant  

Een olifant loopt met zijn oppasser door de dierentuin. Ziet hij een man tegen een 

boom plassen, zegt hij: "Moet jij daarmee je eten oprapen?" 

 

Militair 

Een man loopt door het park, als hij een paar militairen tegenkomt. Hij hoort ze 

opscheppen. "Ik heb een hoger IQ dan jou." De man gaat naar de militairen toe en 

zegt: "IQ? Dat is zóóó oud. Tegenwoordig wordt de intelligentie gemeten in 

'tairen'." Een soldaat: "Wat? Hoe bedoel je?" De man: "Je begint met de 

'megatairen'. Dat zijn de geleerden als Einstein. Dan krijg je de 'kilotairen'. Dat 

zijn de wereldleiders. Dan heb je de 'tairen'. De gemiddelde burgers. En onderaan 

bungelen de 'militairen'. 

 

Vliegende vissen 

Een leraar biologie vraagt in de klas: 'Heeft iemand wel eens vliegende vissen 

gezien?' Jantje: 'Ik meneer. Twee visboeren hadden ruzie!' 

 

Begrafenisstoet 

Piet Vrolings zit in de kroeg. Als er buiten een begrafenisstoet langskomt, 

neemt hij zijn pet af. "Wat doe je dat netjes," zegt een andere 

cafébezoeker. "Ach ja" zegt Vrolings. "Uiteindelijk zijn we 28 jaar met 

elkaar getrouwd geweest." 
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Verjaardagen 
Waarschijnlijk startte het vieren van de verjaardag al in de oudheid. 

De mensen hadden toen nog geen kalender, maar beseften wel dat ze 

ouder werden. Vaak relateerden ze hun leeftijd aan de seizoen 

veranderingen in de natuur. Pas met de opkomst van de kalender werd 

het mogelijk speciale datums te markeren. Met deze kennis kunnen 

we weer beginnen aan de jarigen van deze maand. 

 

De jarige die de spits mag afbijten deze maand is rakker Anthony 

Browne, hij viert op 1 mei zijn 12de verjaardag. Hierna volgt, op 3 mei, 

leeuwke Tjeu De Jong die zijn 8ste verjaardag viert. Vervolgens is er 

deugniet Anna Luijckx, zij viert haar 10de verjaardag op 5 mei (dit 

kunnen jullie allemaal zeker komen vieren op de restaurantdag!) Ook 

hebben we deze maand deugniet Lene Konings die haar 10de 

verjaardag viert, dit doet ze op 10 mei. Op 14 mei vindt de 

verjaardag van leidster Macarena Nelen plaats, zij viert dan haar 

17de verjaardag! Nog meer feesten kunnen we doen op 23 mei dan 

viert namelijk pieper Pixie Veraart haar 6de verjaardag. En diezelfde 

dag viert ook leeuwke Bas Mathysen zijn verjaardag, hij wordt er 9. 

Je zou denken dit zijn ze maar nee hoor, 26 mei viert sjower 

Joachim Theunis zijn 14de verjaardag. De dag hierna, 27 mei, viert 

leeuwke Thijs Meeusen zijn 9de verjaardag. En nog een dag later, op 

28 mei viert deugniet Lander Aerts als laatste van deze maand zijn 

10de verjaardag. Het waren er weer een heleboel deze maand! 

Met klachten kan je niet terecht bij de redactie (of misschien wel)  
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Tijdrover 
kan jij de juiste weg vinden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

5/5: F is voor feesten, dat doe je met vrienden, U is voor u en mij! N 

is voor nooit meer saaie dingen, dat maakt ons gelukkig en blij! 

(familiedag, zie informatio) 

12/5: Ik ben een goofy goober.              

(Leidingsweekend, zie informatio) 

18/5 tot 20/5: Deze keer wel dan? 

(weekend, zie brief) 

26/5: Pel de pinda is oké jodeladihodaleej. 

(Vrouwenhof, zie informatio) 

  

 

                                                                 

                                                       

Leeuwkes 

5/5: Samen gezellig sla en tomaten eten 

(familiedag, zie informatio) 

12/5: Vergaderen. 

(Leidingsweekend, zie informatio) 

18/5 tot 20/5: Welle weg. 

(Weekend, brief volgt) 

26/5: In mei legt de bij geen ei in de wei maar honing in de koningin 

haar woning. 

(Vrouwenhof, zie informatio) 
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Deugnieten 

5/5: Je moet wat he! 

12/5: Sofie is een bloemkool. 

(Leidingsweekend, zie informatio) 

19/5: één, twee, drie, vier hoedje van papier. 

26/5: Hop hop hop den Bob in gallop wij gaan naar het vrouwenhof en 

dat is super tof! 

(Vrouwenhof, zie informatio) 

 

 

                       Rakkers 

5/5: Don Jeffe en den vervloekte augurk. 

(Familiedag, zie information) 

12/5: Sofie melodie leeftijdscategorie. 

(Leidingsweekend, zie informatio) 

19/5: Dale a tu cuerpo alegria macarena 

Vrijdag 25/5 van 19u00 tot 21u00: Michiel pausmobiel infantile 

snackmobiel 
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Sjowers 

5/5: Laat het iedereen weten, op de KSA kan je eten! 

(familiedag, zie informatio) 

12/5: Bla bla bla de bla die bla. 

(Leidingsweekend, zie informatio) 

19/5: Jong gespuis in het gemeentehuis. 

26/5: De verhalen van de broeder tuck en de oude tomaatjes. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

5/5: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 

(familiedag, zie information) 

12/5: Waarom hebben bavianen een rode kont? 

(Leidingsweekend, zie informatio) 

19/5: Richten vogels als ze kakken? 

26/5: Kunnen dieren met grote oren beter horen? 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Sofie, 

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 

  



 

 

 


