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Voorwoord 

Een goedendag voor iedereen, zij is er weer: de laatste officiële 

werkmaand van alle maanden van het jaar 2017-2018. Het 

laatstgenoemde is natuurlijk een droevige gebeurtenis, maar niet 

getreurd want dit wil zeggen dat het evenement van het jaar eraan 

komt namelijk het kamp! De leiding van iedere groep komt langs een 

dezer weken om te vragen of jij of uw zoon of dochter meegaat op deze 

5 of 10 dagen plezier. Meegaan is de boodschap, want hoe meer zielen 

hoe meer vreugde en geloof mij tof zal je het vinden. Paintballen, 

zwemmen, bospelen, dorpsspel, …. staan allemaal op jullie te wachten. 

Dan zou ik ook nog twee boeken willen aanraden, het eerste boek gaat 

over een kruising tussen een echte prinses en een echte motorfiets en 

heet dan toepasselijk Prinsesjemotorfiets. Het tweede verhaal gaat 

over de regent van Indonesië die graag een piraat wilde zijn en ontvoerd 

werd door Dirkius Scampino de zeerover. Beide verhalen zijn 

vertelbaar bij een kampvuur, het slapen gaan of om het avondmaal te 

kruiden. We vragen jullie ook om zeker volgende jodela eens grondig 

door te nemen want daar gaat al wat informatie in staan voor volgend 

werkjaar en er komen een aantal 

veranderingen aan. Dan rest mij als 

voorwoordschrijver nog maar een 

ding en dat is toedeledokie te 

roepen, ik bedoel schrijven. Ik heb 

het wel achter mijn PC geroepen 

maar dat konden jullie 

waarschijnlijk niet horen. Je 

Jetje. 
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Informatio 
Bosbad:  

Jipsie! Het einde van het schooljaar nadert! Maar helaas wil dit ook 

het einde van het KSA jaar zeggen. Om met een knaller af te sluiten 

gaan we elk jaar tijdens de laatste activiteit naar Bosbad 

(tegenwoordig Splesj). Dit jaar valt deze dag op zaterdag 23 juni. De 

rakkers, sjowers en jonghernieuwers gaan met de fiets omdat het 

stuk voor stuk sportievelingetjes zijn! Omdat de rest wat te jong is 

om met de fiets naar daar te rijden, vragen wij of er ouders zijn die 

ons naar daar willen vervoeren. We spreken af om 10u aan de parking 

van de Heuvelhal, daar kunnen de wagens worden verdeeld en verdere 

afspraken worden gemaakt. We plannen terug aan de parking van de 

Heuvelhal te zijn rond 17u. omdat zo een waterpretpark centjes kost 

vragen wij of iedereen €15 kan meenemen om de entree te betalen, 

hiermee kan ook een ijsje of iets anders lekkers mee gekocht worden! 

Dit geld wordt bij het vertrek aan een van de leiding gegeven zodat 

zij het kunnen beheren. Wat je zeker niet mag vergeten is een 

lunchpakket, zwemgerief en een zakcentje van maximaal €5. Helaas 

is geen enkele leiding een of andere weergod en kan het weer zich dus 

tegen ons keren. Moest dit het geval zijn en het regent/het is te 

koud, gaan we met z’n alle naar binnenzwembad de schelp! Maar pas 

op! Want dan vertrekken we pas om 13u! De uiteindelijke beslissing 

zal ten laatste vrijdagavond (22/06) op onze facebookgroep 

verschijnen. Moest u nog steeds twijfelen mag u altijd bellen naar een 

van de leiding! 
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Ronden: 

Bij sommigen zal de leiding al langs zijn geweest met de vraag 

of je mee op kamp wilt, bij anderen zal dit deze maand nog 

gebeuren. Schrik dus niet als je ineens donkerblauwe uniformen aan je 

deur ziet staan! De leiding zal ook het schitterende kampboekje bij 

hebben waar alles in staat wat je moet weten over dit fantastische 

kamp! 

Examens: 

Juni betekent examens. Daarom zullen enkele activiteiten verplaatsen 

naar vrijdag avond. Houdt dus zeker de activiteiten in het oog! 

Uniform: 

Op kamp heeft iedereen traditioneel een uniform aan. Heb je nog 

geen uniform? Geen paniek! Wanneer je je koffers komt 

binnenbrengen zullen een paar mensen klaarstaan om jou een nieuw 

uniform te bezorgen. Alle info over de koffers binnenbrengen vind je 

terug in het kampboekje. 

Leiding gezocht!: 

Elke jeugdbeweging zit elk jaar een klein beetje met een probleem: er 

stopt elk jaar een paar goede leiding. Gelukkig komen er ook zo goed 

als elk jaar nieuwe leiding bij. Maar omdat meer leiding altijd leuker is 

zijn wij op zoek naar gemotiveerde personen die leiding willen worden. 

Ken jij zo iemand? Laat het ons dan zeker weten! Als jullie personen 

kennen die eerst nog een paar jaar willen ervaren wat het is om lid te 

zijn is dit natuurlijk geen probleem, tot en met 17jaar kan men lid zijn 

in onze prachtige jeugdbeweging! 

Kassier gezocht!: 

Wij zijn op zoek naar iemand die goed met centjes overweg kan om de 

kassa van de KSA te beheren. Ben jij zo iemand? Laat het dan weten 

aan de hoofdleiding! 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 - 20/04: 

Vertrek vandaag nog naar een bedevaartsoord of ik word boos. Ja dat 

klopt ik ben ook een profeet. Ik ben de boodschapper van het 

Manicheïsme. Dit is een dualistische filosofische stroming uit de late 

oudheid, gesticht door Mani (216-276) in het oude Perzië. Deze 

stroming had ooit grote aanhang, maar is nu uitgestorven. Is deze 

informatie nieuw voor jou? Verbaast me niets. Een groot licht ben je 

niet. 

 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Deze maand word voor de stier zonder enige twijfel de beste Juni van 

2018. Of ja toch zeker in de top 3 wat natuurlijk ook al mooi is. Deze 

maand kom je er ook achter dat iets dat je dacht niet te lusten, 

eigenlijk toch wel te pruimen valt. Als je deze zin van de eerste keer 

vlot hebt kunnen lezen verdien je een kusje van Wietske knappers. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Omdat je op intellectueel vlak niet heel goed voorzien bent geef ik 

hier een willekeurige geschiedenisles mee. In 1977 brak de 

Ogadenoorlog tussen Somalië en Ethiopië uit, omdat de nog jonge pan-

Somalische regering van Siad Barre de door Somaliërs bewoonde 

gebieden wilden verenigen. Deze oorlog had dramatische gevolgen voor 

het Somalische leger. Dommerik. 
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Kreeft: 22/06 – 22/07: 

De prijskamp van vorige maand werd gewonnen door niemand 

minder dan Dave. gefeliciteerd Dave jij wint een step met 

zijn antwoord: geen idee man 

Leeuw: 23/07 – 23/08: 

De prijskamp van deze maand luid als volgt. Welke kleur heeft een 

dozijn. Denk jij het antwoord te weten? stuur dan een gele briefkaart 

naar Sam Claessens met je antwoord en wie weet win jij een der onze 

fabelachtige prijzen! Nog een kleine tip: het antwoord is niet witloof. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

Deze maand ben jij degene die de keuzes maakt in plaats van af te 

wachten wat er gaat gebeuren. Kom je een lieveheersbeestje tegen? 

Loop dan liever een blokje rond want de zon voorspelt onheil. En dat 

zou zonde zijn. (hehehe) 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Vertrek vandaag nog naar een bedevaartsoord of Jezus word boos. 

Deze nepperd met zijn valse godsdienst heeft weliswaar niet zoveel 

macht als ik aangezien hij mijn kleine broertje is. Maar ik dacht ik 

gooi het in de horoscoop anders gaat ie weer janken. Ook voorspellen 

de sterren dat je deze maand in contact zal komen met Somalische 

piraten. Doe de groeten aan Abdikadir, Salman en Mushtaq. 

 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Deze maand word voor de schorpioen zonder enige twijfel positief. De 

kans dat je de troon van Spanje usurpeert is vrij tot zeer groot. Ook 

raad de Melkweg het ten zeerste af je horoscoop te vertrouwen. 
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

De maand van de goudvis is niet voor niets deze maand. Neem 

je goudvis mee naar iets wat hij leuk vind. Mogelijks een 

zeeleeuwenshow meepikken in de zoo of een dagje zee. Doe hem dan 

wel aan een leiband. Ze hebben misschien een hoger IQ dan Bob 

Vergouwen, toch snappen ze er ook niet veel van. Waar kan ik een 

goudvisleiband kopen hoor ik je vragen? Zoek dat maar zelf uit Uranus 

gaat niet alles voor je doen. 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Als de wereld ooit vergaat moet je goed voorbereid zijn. Sla een 

grote voorraad kapsalons in bij je favo dönerzaak. Eet ze ook maar 

allemaal meteen op ze blijven toch niet lang goed. We zullen wel zien 

als het eind der tijden voor de deur staat. Hoewel het moeilijk zal 

worden, moet je altijd blijven deurgaan. (hehehe) 

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Hoewel je horoscoop waterman is kan meer douchen bij jou echt 

absoluut geen kwaad. Saturnus heeft speciaal haar baan verandert om 

ons dit te laten weten nadat ze over de loop van de laatste maanden 

meer dan 47 klachten heeft gekregen. Je oma weigert nog 

pannenkoeken te bakken indien je weigert je misselijke kop eens 

onder de kraan te houden. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand shine jij 24/7. Laat je niet van de wijs brengen door de 

Rijksrecherche en andere moraalridders: jij bent het stralende 

middelpunt van je martelkelder.  Stop deze maand zeker niet met 

ademen indien je wil overleven. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… de leeuwkes zeggen dat ze in Afrika geen markeerstiften hebben? 

… ik kan bevestigen dat ze dit wel degelijk hebben? 

… de technologie in Afrika zelfs ver voorstaat? 

… de Westerse wereld hier nog een aantal dingen van kan leren? 

… mijn bron mogelijks een film is? 

… Wakanda forever? 

… de piepers denken dat eenden scampi zijn? 

… ze dan ook praktisch hetzelfde zijn? 

… de ene gewoon een vogel is met veren en een snavel terwijl de 

andere een kreeftachtige is? 

… het verschil haast niet te zien is? 

… de piepers verzot zijn om scampi? 

… leidster Anne denkt dat eieren groenten zijn? 

… het vorige maand onze restaurantdag was? 

… het er erg druk was? 

… sommigen spreken van een topeditie? 

… een paar ouders hebben meegespeeld met hun kleine spruit? 

… de wolk ook een activiteit hebben meegedaan? 

… ze dit supertof vonden? 

… het kampvuur ook supertof was? 

… het kampvuur op kamp nog mooier gaat zijn? 

… ik hiermee twijfelaars probeer te overtuigen om toch maar mee op 

kamp te gaan? 

… het kamp exact 264 uur en 45 minuten duurt? 
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… de leeuwkes en piepers op weekend zijn geweest? 

… ze naar de wildernis van Kapellen-centrum zijn getrokken? 

… het weekend enorm leuk was? 

… bijna iedereen was verkleed in hun beste circus outfit? 

… het thema dan ook circus was? 

… macaroni snurkt? 

… wietske ook? 

… jef een bomaworst is? 

… en sam een kapstok? 

… bloemetjes en kalfjes voor kindjes kunnen zorgen? 

… wietske of sofie in de wagen van jef heeft gepoept? 

… het daar erg stonk? 

… de dader nog altijd niet is gevat? 

… macaroni was begraven in het gras? 

… Lobke achterstevoren Ekbol is? 

… als je een ijzertekort hebt eet een fiets? 

… we in mei ook naar het vrouwenhof zijn geweest? 

… het daar enorm leuk was? 

… en warm? 

… ik het leukste van die dag vond toen dat die ene deugniet en dat 

leeuwke op de schommel zaten? 

… deze wist je datjes eigenlijk zijn geschreven voor we naar het 

vrouwenhof zijn geweest? 

… het dus allemaal giswerk is? 

… ik hoop dat er effectief een deugniet en leeuwke geschommeld 

hebben? 

… ik het anders heel gênant zou vinden? 

… ik de pagina moet voltypen? 

… dit soms wel wat inspiratie vergt? 



 

9 

In ‘t Potje 
Tiramisu met aardbeien  

Ingrediënten 

• 1 pak lange vingers 

• 250 gr aardbeien 

• 170 Griekse yoghurt 

• 250 gr mascarpone 

• 50 gr poedersuiker 

• 1 klein stukje witte chocolade 

• 100 ml witte wijn 

• 1 eetlepel jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

• Mixer of garde 

• Rasp of kaasschaaf 
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Bereiding 

Mix of klop de mascarpone en de Griekse yoghurt door elkaar tot er 

geen klontjes meer in zitten. Klop dan ook de jam en poedersuiker er 

door. Zet het mengsel zolang in de koelkast. Doe de zoete witte wijn 

in een diep bordje en doop de lange vingers er kort in en leg dan 4 

stuks naast elkaar op een bordje. Doe dit ook op de andere bordjes. 

 

 

Snijd ongeveer de helft van de aardbeien in dunne plakjes en leg deze 

op de lange vingers. Schep dan wat van het mascarpone mengsel er op. 

Dek af met 2 in wijn gedrenkte lange vingers. Schep hier wat van het 

mascarpone mengsel op (houd de lange vingers bij elkaar zodat ze er 

niet af glijden).  

 

 

Snijd de rest van de aardbeien in kleine stukjes en verdeel over de 

tiramisu. Rasp er op het laats nog wat witte chocolade over. Serveer 

direct of bewaar max 1 dag in de koelkast.  

Tip: voor een alcoholvrije variant vervang je de wijn door appelsap. 

 

Geniet van dit frisse nagerechtje! 
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Moppentrommel 
Hertje 

 

Er loopt een jager in het bos, plotseling ziet hij een hert. 

Hij schiet het hert dood, gooit z'n geweer over z'n linkerschouder en 

het hert over z'n rechter schouder. 

Flierefluitend loopt ie het bos uit totdat ie een boswachter tegenkomt. 

"Zo!", zegt de boswachter, "Wat zijn wij allemaal aan het doen?" 

"Nou", zegt de jager, "Ik loop het bos uit." 

"Jaja", zegt de boswachter, "Maar wat heeft u dan wel niet op uw 

schouder hangen?" 

"Nou", zegt de jager terwijl hij naar links kijkt, "Da's gewoon een 

geweer!" 

"Nee", zegt daarop de boswachter, "Ik bedoel uw rechterschouder." 

Dus de jager kijkt naar rechts en zegt verschrikt: "WHAAAH EEN 

BEEST!" 

 

Leeuwtje 

 

Een vliegtuig stort neer in de jungle. De enige overlevende is John 

Woodhouse. Samen met zijn accordeon begeeft hij zich op weg naar de 

bewoonde wereld. Plots komt er een leeuw aanstormen. John Woodhouse 

begint op zijn accordeon te spelen, en de leeuw doet hem niks. Even later 

komt een tweede leeuw aanstormen. John Woodhouse begint nog wat 

harder te spelen, en ook deze leeuw doet hem niks. Dan komt er een 

derde leeuw aanstormen. John Woodhouse gaat nog harder spelen, maar 

de leeuw blijft doorlopen en vreet hem helemaal op. Zitten er twee apen 

in de boom. Zegt de ene tegen die andere: "Ik heb het je toch gezegd. 

Als die dove straks komt: die heeft hem!" 
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Pinguintje 

 

Er kwam een pinguin bij de bakker. 

Bakker: "Wat kan ik voor je doen?" 

Pinguin: "3 broden graag." 

Zegt de bakker: "Wit of bruin." 

"Ach," zegt de pinguin "doe maar wat, ik ben vandaag toch op de fiets." 

 

Hondjes  

 

Twee honden zijn verdwaald in de woestijn. 

Dan gromt een van hen: 

"Als we nou niet heel snel en boom tegenkomen, doe ik het in m'n broek." 

 

Koetjes  

 

Er zitten twee koeien in bad. 

Zegt de ene koe: "Lekkere zeep is dit!" 

"Ja," antwoord de andere koe "Maar die vlekken krijg ik ernooit meer 

af!" 
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Verslagen 
Mei is een feesje  

goedendag beste lezers en lezertjes, voor iedereen die eigenlijk mee 

leest. Mei was toch een mooie maand ofni ? jaja ‘t was weer een zeer 

toffe maand ze, goei weer en een zotte activiteit wa wilde nog meer ? 

laten we maar eens beginnen he. Zoals de meesten onder jullie 

misschien nog herinneren was de leiding de 2e week van mei op 

weekend, en was het jammer genoeg geen activiteit. De leiding heeft 

dat weekend goed kunnen vergaderen en of het goed was, ja zeker. 

Een week voor dit fantastische weekend was het onze jaarlijkse 

restaurantdag! We hebben het zeker getroffen toen met het weer en 

dat met een overheerlijk gerecht en een goei fris drankje. Dit jaar 

was er ontzettend veel volk en zijn we heel blij mee en we hopen dat 

er volgend jaar misschien nog meer mensen mogen komen want oud en 

jong is welkom lid of geen lid, gewoon komen zou ik zeggen! ;-). De 

voorlaatste week van mei zijn onze piepers en leeuwkes op weekend 

geweest in kapellen. En niet zomaar een weekend, hallo wat was me 

dat? Het leek net een heel circus, maar wacht is even dat was het 

ook!! Jaja ze hebben van dit weekend een echt circus gemaakt, alle 

leden waren mooi verkleed (bijna alle leden toch). De 1e dag hebben we 

er een echte circusshow van gemaakt en mochten de leden met het 

circusmateriaal spelen. Dit konden ze verrassend goed, net echte 

circustalenten! Ze kwamen niks tekort, al zeg ik het zelf hehe. Eten 

hadden ze genoeg en lekker dat het ook was. Hopelijk is kamp ook zo. 

Ik zie jullie tegen die tijd dan wel, audoe en tot de volgende! 
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Verjaardagen 
Het duurste verjaardagsfeestje ter wereld staat op naam van de 

Sultan van Brunei, toen hij 50 kaarsjes mocht uitblazen. 

Kostenplaatje? 27,2 miljoen euro. De kassa’s in het land lagen 2 dagen 

gewoonweg lam. Hopelijk moet er deze maand niemand zoveel betalen 

voor zijn of haar feestje…  

 

Beginnen doen we deze maand bij de leeuwkes, het zijn er twee op 

dezelfde dag, op 6 juni viert leeuwke Bo Cuypers haar 8ste verjaardag 

en ook leeuwke Eerin Schoonen viert dan haar verjaardag, zij wordt 9 

jaar oud. Vervolgens viert deugniet Ite Mathysen op 8 juni haar 11de 

verjaardag. We blijven bij de deugnieten want op 13 juni viert Linne 

Bergmans ook haar 11de verjaardag. Hierna kunnen we de verjaardag 

van pieper Senne Kelders vieren, op 14 juni wordt hij er 7! Twee dagen 

later, op 16 juni viert rakker Luca Vandekeybus zijn 13de verjaardag. 

Tegen het einde van de maand toe hebben we weer twee feesten op de 

planning staan voor dezelfde dag. Op 29 juni viert pieper Hanne 

Meeusen haar 7de verjaardag, op diezelfde dag viert ook rakker Lori 

Wuyts haar verjaardag, zij wordt dan 13. 

 

Geniet allemaal van jullie verjaardagsdag en vergeet ook niet om even 

27,2 miljoen euro af te halen bij de bank voor je feestje :)  

 

DOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIII 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

Vrijdag 1/6 van 19u00 tot 21u00: nanananananananana Batman!! 

Vrijdag 8/6 van 19u00 tot 21u00: lekker op legoblokjes stappen 

Vrijdag 15/6 van 19u00 tot 21u00: is het een vogel? Is het een 

vliegtuig? 

23/6 (bosbad: zie informatio): waterfietsen kapen en de piraat 

uithangen! 

  

 

                                                                 

                                                       

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

Vrijdag 1/6 van 19u00 tot 21u00: Spiderman, spiderman, friendly 

neighborhood spiderman. 

Vrijdag 8/6 van 19u00 tot 21u00: Wat heb ik je nou gezegd 

Angelo. 

Vrijdag 15/6 van 19u00 tot 21u00: Yeah, let’s go. 

23/6 (bosbad: zie informatio): Donkere maan, volle maan, laat de 

ijsmachine maar gaan. 
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Deugnieten 

Vrijdag 1/6 van 19u00 tot 21u00: Wat heb ik je nou gezegd 

Angelo! 

Vrijdag 8/6 van 19u00 tot 21u00: Het is niet meer normaal. 

Vrijdag 15/6 van 19u00 tot 21u00: Ik ben Wilco. 

23/6 (bosbad: zie informatio): Ik ben zas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Rakkers 

 Vrijdag 1/6 van 19u00 tot 21u00: De kat krabt de 

krollen van de kerktrap. 

Vrijdag 8/6 van 19u00 tot 21u00: Luc dek el pabo de 

poedersuikerdealer. 

Vrijdag 15/6 van 19u00 tot 21u00: Panny heeft stinkvoeten 

daarom viel die man voor haar… flauw. 

23/6 (bosbad: zie informatio): Dolfijnen zijn fijne fijnvisprievers. 
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Sjowers 

Vrijdag 1/6 van 19u00 tot 21u00: Sjowers at the movie 

Vrijdag 8/6 van 19u00 tot 21u00: Folla tha sjowa. 

Vrijdag 15/6 van 19u00 tot 21u00: BK bokspringen 2.0 

23/6 (bosbad: zie informatio): Pitter spetter splater in splesj 

pissen we in het zwembad water. 

 

 

Jonghernieuwers 

Vrijdag 1/6 van 19u00 tot 21u00: Laat de zon in je hart. 

Vrijdag 8/6 van 19u00 tot 21u00: Bloemen en planten. 

Vrijdag 15/6 van 19u00 tot 21u00: Doedis zot. 

23/6 (bosbad: zie informatio): Zwemme met dieje peirdekop. 

 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Sofie, 

Michiel, Bob, Alissa, Anne 



 

  



 

 

 


