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JODELA 

 

JAARGANG 2018-2019 

NUMMER 431 

Februari  

 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

 

Voorwoord 

We zijn er weer voor de volgende maand, we zijn net een beetje 

bekomen van de feestdagen en van al dat lekker eten en alle leuke 

cadeaus en februari staat alweer voor de deur en is er helemaal klaar 

voor. Deze maand draait alles om de tortelduifjes. Dit betekent dat 

het overal weer roos en rood gaat kleuren in alle winkels.  

En nu dat de examens gedaan zijn bij de leiding kan iedereen zich 

weer volop uitleven tijdens de 3 uurtjes die we met jullie hebben. De 

maand februari gaat dan ook vol leuke activiteiten zitten.  

Het is al februari en we hebben nog maar een beetje sneeuw gezien, 

nu is het nog even wachten totdat de volgende sneeuwvlokjes 

neervallen.  

Als je niet zo van de winter houdt dan zal je nog even moeten wachten 

totdat de lente er zal zijn, maar deze komt er ongetwijfeld aan!   

Deze maand staat er niet zoveel speciaal op de planning. Deze maand 

is er wel een WINTER-WEDO! Vele onder jullie kennen dit al, en voor 

anderen gaat dit een grote verrassing worden. Kom zeker een kijkje 

nemen en neem ook jullie vriendjes en vriendinnetjes, zij zijn ook 

zeker welkom! Dit was het dan 

weer voor deze maand. Hopelijk 

zien we jullie weer elke 

zaterdagmiddag. Tot dan en 

volgende maand ben ik er weer 

met een nieuw voorwoord!  

TOT DE VOLGENDE MAAND!   
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Informatio 
Winter-WEDO 

Ook dit jaar organiseren we weer een winter WEDO. Deze activiteit 

valt op 16 februari. We zullen dan met z’n allen terugflitsen naar de 

ijstijd om bepaalde dieren te helpen met hun problemen… Neem dus 

allemaal zeker je vriendjes en vriendinnetjes mee zodat we ze extra 

goed kunnen helpen!! 

 

Triangel 

Voor de deugnieten is er dit jaar weer een geweldig super leuk 

evenement georganiseerd namelijk Triangel. Triangel is dé 

buitenspeeldag voor al de -12-jarigen en hun leiding georganiseerd 

door KSA Antwerpen-Brabant! 

Op zaterdag 2 maart worden ze een hele dag lang ondergedompeld in 

een fantasierijke omgeving vol spelplezier, verwondering en animatie. 

Er staan een reeks originele, wilde en minder wilde spellen op het 

programma. Touwenparcours of vlottengevecht, paintball of 

strandpret, een boze boswachter bestrijden of een vuurspuwende 

draak verslaan… Meer info bij de deugnietenleiding! 
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Carnaval 

Op dezelfde dag zal op de 

KSA carnaval gevierd worden… 

Kom dus zeker allemaal in je 

gekste, coolste, leukste, 

mooiste, engste, grootste, 

kleinste, grappigste,… 

verkleed kleren naar de KSA!!! 

 

 

Ouderavond 

Dit jaar is het ook weer tijd voor de ouderavond van de KSA. Op deze 

avond zullen de leden, leiding en oud-leiding hun beste acteerkunsten 

tonen aan alle mensen in de zaal. Dit zal doorgaan op 9 maart en 

verdere informatie zullen jullie terugvinden in de volgende jodela. Alle 

ouders, familie en vrienden zijn zeker uitgenodigd hiervoor!! 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 – 20/04 

Dit is een veel minder koel sterrenbeeld dan het volgende, maar oké 

dan. Wat ben je zelfs? Een soort premature stier ofzo?? Dat zal wel 

niet, want dan was je niet zo lelijk. Allé toedels! Ahnee wacht, je 

horoscoop nog: Uranus verwacht dat het een baggere maand wordt, 

dus bereid je al maar voor! 

Stier: 21/04 – 20/05 

Goeiemiddag knapperd! Ik ga het kort houden want jij hebt het 

waarschijnlijk heel druk met een baas zijn en de vele 

aandachtschenkingen die je krijgt van het andere geslacht (of 

hetzelfde geslacht, kan mij het verrottuh). Maar jou maand wordt 

gedomineerd door good vibes broer. Blijven strijden is de boodschap! 

Tweelingen: 21/05 – 21/06 

Een romantische relatie wordt steeds sterker, maar er moet wel aan 

gewerkt worden. Wees bereid om voor jouw overtuiging op te komen. 

Het zal je heel wat energie kosten om verandering in een onaangename 

situatie te brengen. Jouw fantasie draait op volle toeren. Als single 

kun je je ogen maar niet van hem of haar afhouden. Je neemt van 

nature niet snel het initiatief, je volgt liever anderen. Deze 

karaktereigenschap wordt nu alleen maar gezien als onverschilligheid. 

Kreeft: 22/06 – 22/07 

Omdat je zo een gunstige voorspelling hebt ga ik er nu effe een 

verzinnen. Je gaat de lotto winnen, ficiat gek da de bent! De winnende 

lottonummers zijn alle cijfers behalve 3. Winnen is delen, gier! 
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Leeuw: 23/07 – 22/08 

Jij bent iemand die niet snel van richting verandert in het 

leven. Heb jij eenmaal een doel en het pad daar naar toe 

bepaald dan ga je er helemaal voor. Dit doorzettingsvermogen kan er 

echter deze maand voor zorgen dat je wat teleurgesteld raakt. In de 

liefde kan het allemaal wat anders lopen dan je verwacht had. vies vuil 

vettig ventje ade bent. 

Maagd: 23/08 – 22/09 

Je heersende planeet Mercurius zal deze maand geregeld voor 

veranderingen zorgen. Dit is afhankelijk van de stand en de 

verbindingen met andere planeten of sterrenbeelden maakt. De 4de 

zal Mercurius een driehoek vormen met Uranus. Deze zorgt ervoor 

dat je de neiging hebt veel actie te ondernemen en nieuwe dingen uit 

te proberen. Hiermee kan je interessante dingen doen, maar let dan 

wel op dat je controle houdt over datgene wat je doet. gij se deugniet 

Weegschaal: 23/09 – 22/10 

Voor jou voorspeld de paardenkopnevel dat je deze maand wel eens 

iemand heel speciaal tegen het lijf zou kunnen lopen. Je moet zeker 

geen tijd verliezen en die hap meteen binnenrijven! Misschien moet je 

iets vertellen over jezelf? Of nee, dat is geen goed idee, wacht ik zal 

wel iets verzinnen. Euhm wacht he, euhm… ja nee, ik kan ook niks 

verzinnen, misschien volgende maand. 

Schorpioen: 23/10 – 21/11 

Een romantische relatie wordt steeds sterker, maar er moet wel aan 

gewerkt worden. Wees bereid om voor jouw overtuiging op te komen. 

Het zal je heel wat energie kosten om verandering in een onaangename 

situatie te brengen. Jouw fantasie draait op volle toeren. Als single 

kun je je ogen maar niet van hem of haar afhouden.  
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Boogschutter: 22/11 – 21/12 

De Volle Maan wordt de periode rond de 21ste uitgedaagd 

door de eigenzinnige Uranus. Daardoor hebben veel mensen 

behoefte uit hun comfortzone te treden en de wereld te verkennen. 

Doe dit niet teveel, omdat je dan jezelf of anderen in de problemen 

brengt. Zorg voor rustige avonden en bespreek moeilijke relationele 

zaken op een ander moment. Venus en Jupiter, die bekend staan om 

liefde en avontuur maken de 21ste een conjunctie in de Boogschutter. 

Mietje 

Steenbok: 22/12 – 20/01 

Jij bent iemand die niet snel van richting verandert in het leven. Heb 

jij eenmaal een doel en het pad daar naar toe bepaald dan ga je er 

helemaal voor. Dit doorzettingsvermogen kan er echter deze maand 

voor zorgen dat je wat teleurgesteld raakt. In de liefde kan het 

allemaal wat anders lopen dan je verwacht had. vies vuil vettig ventje 

ade bent 

Waterman: 21/01 – 19/02 

De bloedmaan van eind vorige maand voorspelt slechte dingen. Of je 

wordt opgegeten door een grote boze wolf, of je gaat 1000 kilo 

bijkomen. Dit komt omdat je het geheime boterpaleis van het 

botervrouwtje vind in het sprookjesbos. Oepsiedaisy! 

 

Vissen: 20/02 – 20/03 

Het is nationale broodrooster maand! Maar omdat vissen geen hygiëne 

hebben omdat het ranzige rotbeesten zijn kruipte er best eerst mee 

in bad kleine viespeuk! (niet in het stopcontact steken natuurlijk). 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

 

… de sjowers en jonghernieuwers een kipnuggetquiz hebben gedaan? 

… Robbe van de sjowers denkt dat een fret een vogel is? 

… de Franse politie gewonnen is van de gele hesjes? 

… Manitas de meeste gouden olympische medailles heeft? 

… Brinte niet kan darten? 

… leidster Julie niet tegen haar verlies kan? 

… de maand februari dit jaar maar 28 dagen heeft? 

… het dus geen schrikkeljaar is? 

… het nog een maand en een week is voor de krokusvakantie? 

… we hier allemaal naar uitkijken? 

… de leiding nog altijd, altijd gelijk heeft? 

… het de veertiende Valentijn is? 

… dat Cupido langs zal komen? 

… je een liefdesbrief kan schrijven naar je crush? 

… je dan die mooie kans moet grijpen? 

… Somalië wereldkampioen curling is? 

… februari de tweede maand van het jaar is? 

… februari van het Latijnse februare komt? 

… februare ‘reinigen’ betekent? 

… februari hierdoor de maand van het reinigingsfeest is? 

… er in het oude Rome toen reinigingsoffers werden gebracht? 

… februari in het Romeinse jaar de laatste maand van het jaar was? 
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… het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens? 

… een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

… leider Thomas dit gemakkelijk haalt op twee dagen? 

… er op z’n minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij? 

… dat er dus meerdere verjaardagen gevierd worden op dezelfde dag? 

… je dus eigenlijk toch niet zo heel speciaal bent op je verjaardag? 

… je misschien die 9 miljoen mensen moet uitnodigen om 1 groot feest 

te organiseren? 

… er geen woord is dat rijmt op het woord ‘twaalf’? 

… en ook geen woord dat rijmt op het woord ‘herfst’? 

… dat deze dus unieke woorden zijn? 

… sommige mensen nog altijd dt-fouten maken? 

… er een klimaatmars is geweest voor het klimaat? 

… dit georganiseerd werd door tieners? 

… dit een goed initiatief is? 

… dit in Brussel plaatsvond? 

… er heel veel mensen waren gaan betogen? 

… hierdoor ook veel mensen spijbelden? 

… je nooit mag spijbelen? 

… een slak drie jaar kan slapen? 

… ik dit ook wel zou willen? 

… de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

… een zeester geen hersens heeft? 

… de leeuwkes een quiz deden? 

… Liese gewonnen had? 

… tikkertje lang duurt voor het uitgespeeld is? 

… Bryan de aap in de boom wou hangen? 

… de boom toen omviel? 

… dit dus niet gelukt is? 
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In ‘t Potje 
Potje Piraat: Gratin van schelvis met spinazie en gekookt eitje 

 

ingrediënten   

• 600 g schelvisfilet, in stukjes van 2 à 3 cm 

• 600 g zacht kokende aardappelen, geschild en in stukken 

• 1 sjalot 

• 300 g jonge spinazie 

• 4 eieren 

• 600 ml melk + extra voor de puree 

• 80 g boter 

• 2 el bloem 

• 1 snuifje cayennepeper 

• 2 el gehakte peterselie 

• Muskaatnoot  

• peper en zout 

• 100 g geraspte kaas 
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Bereiding  

Kook de aardappelen gaar in gezouten water. Kook de eieren 8 

minuten in water met een klein scheutje azijn. 

Snipper het sjalotje fijn. Fruit aan in wat boter tot de sjalot glazig is. 

Voeg de gespoelde spinazie toe en stoof heel kort. Kruid met 

muskaatnoot, peper en zout. 

 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

 

Smelt voor de kaassaus 1 eetlepel boter en strooi er al roerend de 

bloem door. Laat even drogen in de pan en blus dan, al roerend met de 

melk (600 ml), laat doorkoken tot je een gladde saus bekomt. Breng 

nog op smaak met peper en zout. Roer er als laatste de helft van de 

kaas en de peterselie door. 

 

Pureer de aardappelen en breng op smaak met boter, melk en 

muskaatnoot. Pel de eieren. Leg in 4 individuele kommetjes wat 
spinazie op de bodem en een gekookt eitje, in vieren gesneden. Leg er 

de rauwe stukjes vis op en giet er de kaassaus over. Werk af met een 
laagje puree en de rest van de kaas. Zet in de oven gedurende 20 à 25 

minuten. 

 
 

Geniet van deze topper, smakelijk!  
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Moppentrommel 
Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te staren. Een half uur 

lang beweegt hij zich totaal niet. Er komt een beregrote trucker 

binnen en deze gaat naast hem zitten. Hij pakt het glas van het 

mannetje en leegt het in een teug. De arme man barst in snikken uit. 

De trucker draait zich naar hem toe en zegt: "Kom op man, het was 

maar een geintje hoor! Ik bestel wel even een nieuwe voor je."  

"Nee", zegt de man, "dat is het niet. Vandaag is de ergste dag uit mijn 

leven. Ik heb me vanmorgen verslapen en was daardoor te laat voor 

een belangrijke vergadering. Mijn baas werd zo kwaad, dat hij me op 

staande voet heeft ontslagen. Toen ik naar mijn auto wilde gaan, bleek 

deze gestolen te zijn. Terwijl ik aangifte deed, zeiden ze op het 

politiebureau dat ze niets voor me konden doen. Vervolgens nam ik dus 

maar een taxi. Nadat ik betaald had en de taxi was weggereden, 

merkte ik dat ik mijn portefeuille op de achterbank had laten liggen. 

Totaal gedeprimeerd ben ik toen maar naar deze kroeg gegaan. En nu 

ik eindelijk de knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil plegen, kom jij 

binnen en drinkt mijn vergif op.... 
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Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.  

Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek, 

iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.  

MAN: "Hallo"  

VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"  

MAN: "Ja"  

VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren 

jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"  

MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."  

VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan.  

Ik heb de nieuwe 2019 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi."  

MAN: "Hoeveel kost ie?"  

VROUW: "80,000 euro"  

MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij 

krijgen."  

VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar 

zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro."  

MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro."  

VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"  

MAN: "Doei, ik hou ook van jou."  

De man hangt op. ........ De andere mannen in de kleedkamer kijken vol 

verbazing naar hem.  

Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM is?" 
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Verslagen 
Aangezien we op de KSA een nieuwe regel gaan gebruiken door het 

gebruik van dure flesjes drinken te vervangen naar 

duurzame/herbruikbare plastic bekers hebben wij met de deugnieten 

onze bekers getuned omdat we ze nogal saai vonden, we hadden verf, 

plak oogjes, wol en nog veel meer om te knutselen! 

Toen we klaar waren met onze bekers zijn we eventjes gaan nadenken 

over ons toneeltje voor de ouderavond (iedereen zeker komen!), we 

hebben een heel leuk idee gevonden en met zijn allen dat leuke verhaal 

uitgeschreven! Ook hebben we de rollen al verdeeld! 

Nadien hadden we zin om buiten te spelen want het was al lang 

geleden dat we het zonnetje nog eens zagen dus speelden we 

deugnieten massaspelen met de rakkers en de piepers, dit was heel 

leuk! 

Spelletjes zoals schoensjotten, vlaggenstok en vlaggenroof kwamen 

aan bod. 

Jammer genoeg was de activiteit afgelopen na die leuke spelletjes! 

 



 

14 

Verjaardagen 
Hey KSA’ers, deze maand hebben we weer een heleboel jarigen!  

 

De eerste jarige van de maand februari is Wout Peeters. Hij wordt 

dertien jaar op 2 februari! De volgende in het lijstje zijn Lars 

Arnouts en leidster Anne! Lars zal op 10 februari elf jaar worden en 

leidster Anne zal dan met trots haar twintigste verjaardag mogen 

vieren! Dat wordt trakteren!! Twee dagen na deze twee jarigen, zal 

Hanne Peeters elf kaarsjes mogen uitblazen, want zij wordt op 12 

februari elf jaar! Op 18 februari hebben we weer te maken met twee 

fiere en jarige KSA’ers. Fond Boonybol zal zeventien jaar worden, hip 

hip hoera! En Robbe De Backer viert op deze dag zijn zestiende 

verjaardag! Happy Sweet Sixteen! De 19de februari, een dag erna, zal 

Skout Knappers haar verjaardag vieren! Zij zal op deze dag haar 

zeventiende verjaardag mogen vieren! 

 

Alvast een dikke proficiat aan alle jarigen van de maand februari! 

 

Tot in maart!  

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 
Piepers  

02/02: 1234 hoedje van papier. 

09/02: Leidster Anne stapt op tram 2.  

(meenemen: feesthoedje) 

16/02: Laat het gras maar groeien.   

23/02: Ist nu nog geen carnaval?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

02/02: Wie heeft er zout in de suikerpot 

gedaan?    

09/02: In de wei staat een roze serre.   

16/02: De leeuwkes gaan op safaritocht. 

23/02: Was het al maar weer vakantie!   
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Deugenieten  

02/02: Niet zo nuchtere rita.  

09/02: Guido wat heb je nou gedaan?  

16/02: Frank is gemeen tegen simonneke. 

23/02: Waldek zijn pijpleiding klopt niet. 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers  

02/02: De rotte appel valt niet ver van de 

boom.  

09/02: Ich bin ein berliner.  

16/02: Gewoon huts.  

23/02: Bad boy brody.  
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Sjowers 

02/02: We zitte me ne ring op ne dusseldorf  

09/02: Een land dat door de zee wordt bespoeld is nooit klein 

(meenemen: bananenbrood ahnee, gewoon een banaantje)  

16/02: Ik wil de kans niet missen om ons een stukje uit deze taart 

te kerven  

23/02: Ja maar nee ik zit graag op nen warmen bril (meenemen: 

groene das)  

 

 

 
 

Jonghernieuwers 

02/02: De domste boeren 

hebben de dikste pataaten. 

09/02: Die de minste tanden 

hebben, knauwen het meest.  

16/02: Als de kat van huis is… ga ik mej.   

23/02: Barry’s einde februari party. 

 

 

 

 

Sofie, Anne, Michiel, Alissa, Brinte, Bart, Sam, Bob, 

Jasper, Macarena, Wietske, Manitas, Julie  





 


