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JODELA 

 

JAARGANG 2019-2020 

NUMMER 443 

Maart 

 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

Voorwoord 
Koekoek beste KSA’ertjes!!  

Als eerst wil ik even zeggen dat de leidingsploeg jullie heel erg mist :( 

Tijdens deze corona tijden is het niet altijd even gemakkelijk om de 

verveling tegen te gaan. Daarom proberen we alsnog wat leuke 

activiteiten/opdrachten op onze facebook pagina te plaatsen. Kijk dus 

zeker eens in die groep, misschien vind je wel een leuke opdracht om 

te doen met het gezin of gewoon lekker op je eentje. 

 

Ook gaan we deze maand gewoon door met de jodela. Op deze manier 

zullen jullie helemaal niks missen van jullie favoriete voorwoord (en de 

rest van het beste maandelijkse boekje ooit natuurlijk). Zoals 

gewoonlijk staat het weer goed gevuld!! 

 

Heb je je favoriete maandelijkse boekje toch al uitgelezen en alle 

opdrachten van de feestboek pagina al gedaan? Wel dan kan je altijd 

nog leren op je vingers te fluiten. Een handstand doen. Naar een 

schilderij staren en wachten tot het van de muur valt. Een tekening 

maken en opsturen naar je 

favoriete leid(st)er of familielid. 

Een bloemetje planten. Leren 

jongleren. Hoger springen dan je 

al kon. De jodela voorlezen aan je 

gezinsleden. Je huisdier een 

kunstje laten doen (ja ook 

goudvissen kunnen kunstjes). 

Oeijaikhebweernietveelplekdaaag 
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Informatio 
KSA weekend en triptrap 

Ons jaarlijkse feestweekend op 9 en 10 April zullen we jammer genoeg 

door alle covid-19 malaise moeten verzetten. Door de mogelijke 

verlenging van en verstrenging van de maatregelen, beschermde 

weekends door de gemeente en andere getroffen jeugdbewegingen, 

evenementen en organistaties kunnen wij hiervoor nog geen datum 

vastleggen. Voor wie wil komen zingen op onze karaoke op après-ski 

fjeesje en helemaal loco wil gaan op release is het dus nog even op de 

honger zitten. Ook triptrap is geannuleerd door KSA nationaal en zo 

zullen onze jonghernieuwers een weekje moeten fietsen in de 

achtertuin. 

 

Activiteiten 

Heel wat activiteiten zullen dus ook niet kunnen doorgaan en de 

weekends (ook het leidingsweekend) komen zo in het gedrang. Als we 

meer duidelijkheid hebben communiceren we dit zo snel mogelijk door 

via de volgende jodela en onze facebook-groep. Voor vragen kan u 

altijd terecht bij de leiding, die u graag verderhelpt. 

 

Een helpende hand 

Ook veel van onze leidingsploeg zitten momenteel thuis in lockdown en 

steken graag de handen uit de mouwen. Als je (of familie, vrienden, 

kenissen, buren,...) een helpende hand kunnen gebruiken met klusjes, 

winkelen,... neem dan gerust contact op met de leiding! 
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Jodelascoop 
 

 

Ram:  

Deze maand draait bij jou geheel om piraten! Doneer een oog, een hand, een been 

en koop en papegaai! Als je iets buit maakt vergeet het dan zeker niet te 

begraven. Hoe ga je anders genieten van je eeuwige rijkdom? Doe de kaart in een 

fles en gooi het in de zee. Onthoud wel goed waar in de zee je de fles gooit zodat 

je hem eens kan gaan ophalen. 

 

 

Stier:   

Deze maand is de opperstier jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden! 

Cadeautip: ik heb horen zeggen dat hij graag fristi drinkt en hooi eet. Doe hem 

zeker geen rood doek cadeau want anders word hij helemaal gekke nedje. 

 

 

Tweelingen: 

Indien je echt een tweelingsbroer of -zusje hebt: proficiat! Anders ben je een 

vies liegebeest! Als je nu denkt aiaiai ik heb geen tweelingsbroer of -zus geen 

paniek! Dan loopt hij of zij hier toch ergens rond op deze aardbol. Je ouders 

hebben dus tegen je gelogen. Begin je wraak met een kampvuur in de living. 

 

Kreeft: 

Mocht je nog in leven zijn na mijn listige list van vorige week of vond 

je geen tankstation meer? Geen probleem! Beloon jezelf en maak 

toast voor heel de familie in bad. #multitasken #haatvoordekreeft 

#krabtillidie 
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Leeuw:  

Jouw spirit animal van de maand is de aardbei. Trek dus naar de mongoolse steppe 

en eet enkel plankton voor de rest van de maand. Zorg wel op dat je je slagtanden 

vaak genoeg poetst. 

 

 

Maagd: 

De prijskamp van vorige maand werd gewonnen door niemand minder dan Ismaïl 

Omar Guelleh, president van Djibouti. Ismaïl zou deze kans willen grijpen om een 

50 tal euroflaps voedselhulp te vragen aan de VN want hij zou een barbecue willen 

organiseren volgende dinsdag. 

 

 

Weegschaal:  

De prijskamp van volgende maand luid als volgt: hoeveel vingers heeft een azteek? 

Een kleine tip: het antwoord word zelden geassocieerd met de koude oorlog. 

Stuur je antwoord (geschreven op een gele briefkaart weliswaar) op naar Barron 

Trump. Zoek het adres maar zelf op luierik. 

 

 

Schorpioen:  

Schenk deze maand alle overbodige luxe zoals stromend water, eten en onderdak 

aan de arme kinderen. Dan zijn de arme kinderen rijke kinderen en kan je alles 

zonder schuldgevoel terug stelen. Zet ook het weeshuis in lichterlaaie omdat het 

kan. 
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Boogschutter: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en 

menselijk contact. Laat je hierdoor niet van je 

stuk brengen, je bent wie je bent en zult zijn wie je zijn 

zult. De stand van Jupiter verraadt dat je uit de buurt 

moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg dichtbij het etherische 

lichaam van je aura komt. Dit staat de helende werking van je egotransplantatie in 

de weg, hetgeen je ascentie bemoeilijkt. En je bent nog een dikkerdje ook.  

 

 

Steenbok: 

probeer eens niet zo negatief te doen deze maand. Iedereen is het zat. Ik zou 

ook janken moest ik zo'n kop hebben maar toch, jezus jankpiet. 

 

 

Waterman: 

Deze maand kan je je droom eindelijk vervullen! Laat alles vallen en 

open meteen een ijssalon. Indien dit niet je droom is zou ik het toch 

maar doen voor de andere watermannen doorhebben dat je een 

nepperd bent en je publiekelijk lynchen. 

 

 

Vissen:  

Vissen zijn veruit de saaiste dieren met kieuwen. Mochten ze daarentegen 

klauwen hebben zouden ze al een heel pak cooler zijn. Maar genoeg nonsens 

verteld de laatste kan ik wel goed doen misschien. Uranus is niet blij want je 

fietslicht was weer niet aan. Je kan een boete verwachten. 
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Moppentrommel 
 

Hoe noem je een pater op een ei? 

Een broeder 

 

Een vogel en een koe staan op een veld. Zegt de vogel tegen de koe: 

“In mei leggen alle vogels een ei.” Waarop de koe antwoordt: “Dat is 

saai. Ik leg elke dag een vlaai.” 

 

Waarom mag de paus nooit meezwemmen? 

Omdat zijn badmuts te klein is. 

 

Wat is groen van buiten en heeft nootjes vanbinnen? 

Kermit de Snicker 

 

Twee Japanners zitten op café. Zegt de ene tegen de andere: “Ik ben 

onlangs op vakantie geweest.” De andere antwoordt: “en hoe was het 

daar?” Waarop de andere zegt: “Geen idee. Heb de foto’s nog niet 

bekeken.” 
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In ‘t Potje 
De Familie Paashaas: gevulde meloenen met heerlijke fruitsalade 

Ingrediënten 

• verschillende meloenen 

• 4 bananen 

• enkele blaadjes munt 

• 4 appels 

• 4 sinaasappelen 

• 1 ananas 

• 1 tros druiven 

• 1 citroen 

• 100 g frambozen 

• 100 g blauwe bessen 

• 100 g aardbeien 

Bereiding 

• Snij een stuk uit de meloen naar keuze. Hol uit. Blijf een centimeter van de 

rand. Snij uit de schil twee oren. Versier de paashaas met behulp van 

tandenstokers, framboos en blauwe bessen. 

• Snij al het andere fruit in stukjes. Snij ook het uitgeholde vruchtvlees in 

stukjes. Meng alles onder elkaar. Verfris met citroensap en fijngesneden 

munt. 

• Vul de meloenen op. Smakelijk! 
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Kiekjesrubriekje 
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Verjaardagen 
Jaja, ook in eventuele quarantaine maand mogen er ook mensen hun 

verjaardag vieren, wel zonder familie maar dat kan altijd ingehaald 

worden in de mooie zomervakantie die eraan komt. We beginnen deze 

maand met geen grapje want deugeniet Nore Konings is echt weer 

geen grapje jarig op 1 april en dit grappige meisje word 11 jaar. 

Volgende personen die deze maand jarig zijn delen een verjaardag, 

dat zijn namelijk leeuwke Lotte Potters die 9 jaar wordt. En 

deugeniet Kobe Aerts die 10 jaar word. Deze 2 jarige feestvarkens 

worden verjaren dus allebei op 10 april. Dubbel feest! Als laatste 

deze maand is leider Manitas Celis jarig deze stoere jonge mag 23 

kaarsjes uitblazen op 29 April. Dit was het weer voor deze maand, 

geniet van de quarantaine die we nog moeten uitzitten en kijk net 

zoals ons uit naar de zomer en vooral naar het kamp, wat hebben wij 

er al zin in! Aan iedereen trouwens nog een super gelukkige 

verjaardag gewenst! Tot volgende maand met nieuwe jarigen.  
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Tijdrover 
 

Hier een leuke opdracht om te doen als je jezelf verveeld. 

Ook op de facebookpagina kan je nog leuke opdrachten terugvinden 

die je thuis kan doen. Vergeet zeker geen foto te nemen en te delen!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  



 


