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Voorwoord 

Hej ha hoi, de lente is hier. Deze maand is het KSA-weekend, dus 

reclame maken is de boodschap. Voor de leden die 12+ zijn is er een fuif 

op zaterdag en jullie mogen daar iedereen voor mee nemen die van een 

cola en dansen houdt. Voor de ouders is er vrijdag apresski  fjeesje 

waar je je stem op je favoriete smartlap kan kapot schreeuwen. Deze 

maand begint direct met de paasvakantie dus dat wil zeggen dat jullie 

eindelijk kunnen ontspannen van die lange zware schoolweken. Wat ze 

ook wel eens durven zeggen is Maartse buien en Aprilse grillen, dus haal 

die BBQ maar naar buiten om een ecologisch verantwoorde hoeveelheid 

vlees te bikken afgewerkt met een royale mooi gedresseerde portie 

groenten. Voorbeelden voor die groeten kunnen zijn: knolselder, rode 

biet, ijsbergsla (de paarse), bruine bonen, ongezouten witloof, 

boerenkool, raap, uien, venkel of witte kool. Ps. Niet zeggen tegen de 

auteur van in’t potje dat ik hier haar werk al heb gedaan. Dan nog een 

nuttige tip van de week, als je iedere zaterdag komt (buiten de laatste 

van de paasvakantie) dan kan je wel eens drie uur pret beleven. Zeker 

de moeite waart, iedere zaterdag jawel, maar niet doorvertellen buiten 

tegen leuke kindjes   Tot 

volgende maand dan maar weer en 

denk erom als de koekoek twaalf 

slaat dan kan het wel eens elf uur 

zijn.   

 

Gegroet je opdegroetengroetende 

groetjesproetje.  
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Informatio 
Apresski fjeesje 

Jaja, op vrijdag 13 april van het jaar 2010 met 

daar nog eens 10 jaar bij en er weer 2 af is het 

weer apresski fjeesje!  

Wat is dat toch?? Vraagt u zich vast af: wel, 

apresski fjeesje is onze gratis karaokefuif die we 

elk jaar organiseren in de bodega van onze andere 

fuif, release. Jawel hoor, je hebt het goed gelezen, apresski fjeesje 

is eer GRATIS KARAOKEFUIF en nog wel eens helemaal gratis ook! 

Ohja, had ik ook al gemeld dat apresski fjeesje gratis is? 

Zo, nu hebben jullie “apresski fjeesje” al zes maal gelezen in de hoop 

dat jullie sappige hersentjes nu helemaal in de ban zijn van ons gratis 

karaokefeest: apresski fjeesje. Tot dan! 

 

Release 

Een apresski fjeesje is geen apresski 

fjeesje zonder ons ander feestje genaamd 

release. Release gaat door op zaterdag 14 

april op ons terrein en beloofd nu al een 

knaller van formaat te worden! Niet 

alleen omdat de verschillende DJ’s weer 

het beste van hun playlist gaan bovenhalen, maar ook omdat we dit 

jaar in onze eigenste nieuwe reftertent kunnen dansen! Dus als jullie 

deze tent nog niet in levende lijven hebben gezien, zou ik zeggen dat 

een kijkje komen nemen zeker wordt geapprecieerd!  
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Release 12+ 

NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! 

Nieuw vanaf dit jaar is dat we op de avond van release zelf ook 

een kinderfuif organiseren! Deze fuif is speciaal voor kinderen vanaf 

12 jaar waarvan u denkt dat ze nog wat te jong zijn om naar een 

“echte” fuif te gaan. Op dit feestje kan iedereen vanaf 12 jaar lekker 

het beest uithangen en dansen op de beats van onze beste DJ’s 

terwijl ze proeven van onze overheerlijke cocktails, allemaal stuk voor 

stuk alcohol vrij natuurlijk! Ook voor de ouders wordt er randanimatie 

voorzien, zij kunnen namelijk even bijkletsen in onze bodega (die ene 

waar de avond voordien apresski fjeesje was)! 

Inkom voor deze fantastische avond van 19u tot 21u is maar een 

luttele €2, daar kunde ni voor sukkele zei mijn goudvis zaliger altijd, 

dus wat heb je te verliezen? Buiten die €2 dan… 

Omdat deze 3 feestjes heel wat ineensteek werk vereist, zal er op 

zaterdag 14 april geen activiteit zijn. 

 

Restaurantdag 

Omdat ik nog maar weinig plaats heb op mijn pagina, en ik de voorbije 

jodela’s alles al eens heb gezegd ga ik het kort houden. 

5 mei 

Restaurantdag KSA Essen 

Lekker eten 

Schappelijke prijs 

Welkom tussen 10 en 12 of 17 en 19 

Ook welkom tijdens de activiteit 

’t ga leutig worre (volgens mijn goudvis zaliger dan toch) 

 

Ahja ook nog even dit nog: vrijdag 13 april apresski fjeesje! 
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03 - 20/04: 

Deze maand draait bij jou geheel om piraten! Doneer een oog, een 

hand, een been en koop en papegaai! Als je iets buit maakt vergeet het 

dan zeker niet te begraven. Hoe ga je anders genieten van je eeuwige 

rijkdom? Doe de kaart in een fles en gooi het in de zee. Onthoud wel 

goed waar in de zee je de fles gooit zodat je hem eens kan gaan 

ophalen. 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Deze maand is de opperstier jarig en dat moet natuurlijk gevierd 

worden! Cadeautip: ik heb horen zeggen dat hij graag fristi drinkt en 

hooi eet. Doe hem zeker geen rood doek cadeau want anders wordt hij 

helemaal gekke nedje. 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Indien je echt een tweelingbroer of -zusje hebt: proficiat! Anders 

ben je een vies liegebeest! Als je nu denkt aiaiai ik heb geen 

tweelingbroer of -zus geen paniek! Dan loopt hij of zij hier toch 

ergens rond op deze aardbol. Je ouders hebben dus tegen je gelogen. 

Begin je wraak met een kampvuur in de living. 

 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Mocht je nog in leven zijn na mijn listige list van vorige maand of vond 

je geen tankstation meer? Geen probleem! Beloon jezelf en maak 

toast voor heel de familie in bad. #multitasken #haatvoordekreeft 

#krabtillidie 
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Leeuw: 23/07 – 23/08: 

Jouw spirit animal van de maand is de aardbei. Trek dus naar 

de Mongoolse steppe en eet enkel plankton voor de rest van de maand. 

Zorg wel op dat je je slagtanden vaak genoeg poetst. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

De prijskamp van vorige maand werd gewonnen door niemand minder 

dan Ismaïl Omar Guelleh, president van Djibouti. Ismaïl zou deze kans 

willen grijpen om een 50 tal euroflaps vleesjes te vragen aan de VN 

want hij zou een barbecue willen organiseren volgende dinsdag. 

 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

De prijskamp van volgende maand luid als volgt: hoeveel vingers heeft 

een Azteek? Een kleine tip: het antwoord wordt zelden geassocieerd 

met de koude oorlog. Stuur je antwoord (geschreven op een gele 

briefkaart weliswaar) op naar Barton Tromp. Zoek het adres maar 

zelf op luierik. 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Schenk deze maand alle overbodige luxe zoals stromend water, eten 

en onderdak aan de arme kinderen. Dan zijn de arme kinderen rijke 

kinderen en kan je alles zonder schuldgevoel terug stelen.  
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk 

contact. Laat je hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie je bent 

en zult zijn wie je zijn zult. De stand van Jupiter verraadt dat je uit 

de buurt moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg dichtbij 

het etherische lichaam van je aura komt. Dit staat de helende werking 

van je egotransplantatie in de weg, hetgeen je ascentie bemoeilijkt. 

En je bent nog een dikkerdje ook.  

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

probeer eens niet zo negatief te doen deze maand. Iedereen is het 

zat. Ik zou ook janken moest ik zo'n kop hebben maar toch, jezus 

jankpiet. 

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Deze maand kan je je droom eindelijk vervullen! Laat alles vallen en 

open meteen een ijssalon. Indien dit niet je droom is zou ik het toch 

maar doen voor de andere watermannen doorhebben dat je een 

nepperd bent en je publiekelijk lynchen. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Vissen zijn veruit de saaiste dieren met kieuwen. Mochten ze 

daarentegen klauwen hebben zouden ze al een heel pak cooler zijn. 

Maar genoeg nonsens verteld de laatste kan ik wel deftig doen 

misschien. Uranus is niet blij want je fietslicht was weer niet aan. Je 

kan een boete verwachten. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… het in maar leidingswisseldag was? 

… ik van horen zeggen heb dat de rakkers een topactiviteit hebben 

gehad? 

… dit mogelijks komt door hun topleiding? 

… en de wolk die de leiding kwam assisteren? 

… ze leiding kregen van Jef, Sam, Thomas en Marc? 

… ze ook niet op het terrein te bespeuren waren? 

… dit kwam omdat ze niet op het terrein waren? 

… rakker Luca uiteindelijk het spel had gewonnen? 

… hij het hoogste was in rang én het meeste centjes had? 

… dit potentieel komt door de kracht van een dennenappel? 

… hij deze dennenappel had gekregen van leider Sam? 

… die zei dat als hij die bijhield tot het einde van het spel hij 

gegarandeerd zal winnen? 

… we de macht van de dennenappels dus niet mag onderschatten? 

… of de macht van Sam? 

… er nu dat het woord verspreid zal worden er vast een religie van 

wordt gemaakt? 

… van de dennenappels natuurlijk? 

… ik geen plaats meer heb om een jeroom-strip te plaatsen? 

… dit komt omdat de wistjedatjes mij te binnen schieten? 

… het vrijdag 13 april weer apresskifjeesje is? 

… dit een gratis karaokefuif is? 

… apresski fjeesje 
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In ‘t Potje 
Regenboogcupcakes 

 

Ingrediënten 

• 200 g boter 

• 200 g suiker 

• 16g vanillesuiker 

• 4 eieren 

• 5 el melk 

• 200 g zelfrijzend bakmeel 

• 200 g roomkaas 

• 1 el poedersuiker  

• 6 regenboogmatten 

• Gekleurde discobolletjes 

 

Keukenspullen 

• Muffinvormpjes 
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Voorbereiding 

Verwarm de oven op 200 ° 

 

Bereiding 

Klop de boter met de suiker en vanillesuiker licht en luchtig met de 

mixer. Klop 4 min. Klop de eieren er 1 voor 1 door, maar voeg het 

tweede ei toe als het eerste helemaal is opgenomen.  

Klop nog 3 min. 

 

Verwarm de melk tot het lauwwarm is. Spatel het zelfrijzend bakmeel 

zo luchtig mogelijk door het beslag en voeg de melk toe. Roer de 

discodip erdoor. Verdeel het beslag over de muffinvormpjes. Bak ze in 

het midden van de oven in 15-20 min. goudbruin en gaar. 

 

Neem uit de oven en laat 5 min. in de vorm op een rooster afkoelen. 

Laat ze vervolgens uit de vorm op het rooster minimaal 2 uur verder 

afkoelen. Knip de zure matten door midden. Meng de roomkaas met de 

poedersuiker. Bestrijk de bovenkanten van de cupcakes met 1 el 

roomkaas, bestrooi naar wens met regenboogfantasie en zet de halve 

zure mat erin als een regenboog. 

 

Tip: je kunt zelf je regenboogcupcake versieren hoe jij het zelf wilt. 
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Moppentrommel 
Een rood wit blauwe ridder, die reed op een rood wit blauw paard wilde trouwen 

met de koning zijn dochter. Hij ging dat peroonlijk vragen aan de koning, hij kwam 

vervolgens bij de 1e lijfwacht: hallo ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op 

een rood wit blauw paard en ik kom trouwen met de koning zijn dochter, oh zegt de 

lijfwacht ben jij de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard?  

ja zegt de ridder ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw 

paard. OK dan mag je doorlopen zegt de lijfwacht. Aangekomen bij de 2e lijfwacht 

zegt de ridder weer hallo ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood 

wit blauw paard en ik kom trouwen met de koning zijn dochter, oh zegt de lijfwacht 

ben jij de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard?  

ja zegt de ridder ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw 

paard. OK, dan mag je doorlopen zegt de lijfwacht. Aangekomen bij de 3e lijfwacht 

zegt de ridder weer hallo ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood 

wit blauw paard en ik kom trouwen met de koning zijn dochter, oh zegt de lijfwacht 

ben jij de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard? ja zegt de 

ridder ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard.  

OK, dan mag je doorlopen zegt de lijfwacht. Eindelijk aangekomen bij de koning 

zegt de ridder hallo ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit 

blauw paard en ik kom trouwen met uw dochter. oh zegt de koning ben jij de rood 

wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard en kom je trouwen met 

mijn dochter? ja zegt de ridder ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een 

rood wit blauw paard en kom trouwen met uw dochter. nah zegt de koning dan moet 

je wel eerst de draak verslaan. Aangekomen bij de draak zegt de ridder hallo ik ben 

de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard. oh zegt de draak 

ben jij de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard?  

ja zegt de ridder ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw 

paard. vechtpartije volgt en de ridder wint, dus de ridder terug naar het kasteel 

en komt daar weer de 1e lijfwacht tegen en zegt: hallo ik ben de rood wit blauwe 

ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard en ik heb de draak verslagen en kom 
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trouwen met de dochter van de koning. oh zegt de lijfwacht ben 

jij de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw 

paard en de draak heeft verslagen en gaat trouwen de dochter 

van de koning?  

ja zegt de ridder ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op 

een rood wit blauw paard en die de draak heeft verslagen en gaat trouwen met de 

dochter van de koning. OK, dan mag je doorlopen naar de 2de lijfwacht. Aangekomen 

bij de 2e lijfwacht zegt de ridder weer: hallo ik ben de rood wit blauwe ridder, die 

rijdt op een rood wit blauw paard en ik heb de draak verslagen en ik kom trouwen 

met de koning zijn dochter, oh zegt de lijfwacht ben jij de rood wit blauwe ridder, 

die rijdt op een rood wit blauw paard en die de draak heeft verslagen en komt 

trouwen met de dochter van de koning? ja zegt de ridder ik ben de rood wit blauwe 

ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard en die de draak heeft verslagen en 

komt trouwen met de dochter zijn koning. OK. dan mag je doorlopen zegt de 

lijfwacht. Aangekomen bij de 3e lijfwacht zegt de ridder weer hallo ik ben de rood 

wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard en ik heb de draak verslagen 

en ik kom trouwen met de koning zijn dochter, oh zegt de lijfwacht ben jij de rood 

wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard en die de draak heeft 

verslagen en komt trouwen met de dochter van de koning? ja zegt de ridder ik ben 

de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw paard en die de draak 

heeft verslagen en komt trouwen met de dochter zijn koning. OK, dan mag je 

doorlopen zegt de lijfwacht. Eindelijk voor de 2e keer aangekomen bij de koning 

zegt de ridder weer: hallo ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood 

wit blauw paard en ik heb de draak verslagen en ik kom trouwen met uw dochter.  

oh zegt de koning ben jij de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw 

paard en die de draak heeft verslagen en komt trouwen met mijn dochter?  

ja zegt de ridder ik ben de rood wit blauwe ridder, die rijdt op een rood wit blauw 

paard en die de draak heeft verslagen en komt trouwen met uw dochter.  

Ja zegt de 

koning maar ik 

heb helemaal 

geen dochter!  
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leidingsrubriek 
 

in deze rubriek gaan we elke maand opzoek naar een mysterieuze 

mevrouw of meneer x 

 

Goede avond beste meneer of mevrouw x, gaat alles goed met u ? 

ja zeker wel de zomer is inzicht dus binnenkort weer activiteiten 

kunnen geven in korte broek, zaalig 

 

Nou dat geloof ik goed, en fijn om te horen. Vertel mij is ben jij 

nu eigenlijk al lang een enthousiaste leider of leidster bij de KSA? 

goh eigenlijk zit ik nu in mijn derde jaar als leiding maar heb ook al 

een stagejaar achter de rug gehad waardoor ik een heel jaar het 

leidinggeven al mocht leren kennen, bovendien ben ik zelfs een jaartje 

te vroeg leiding geworden 

 

amai nu dacht ik ff vele langer haha, maar vond je dat toch geen 

probleem dat het een jaartje te vroeg was ? 

nee dat wou ik super graag, ik heb nooit echt in een grote groep 

gezeten als lid dus wou de leidingsploeg toen 

2 groepen samenvoegen, wat ik zelf niet zo graag wou 

 

ja dat geloof ik best maar alles is goed tot zijn einde gelopen he? 

jep! Mijn eerste jaar bij de piepertjes was een zeer mooie start in 

mijn leidingscarrière 

 

jaja dat geloof ik best, en doe jij ook nog dingen buiten de ksa ? 



 

00 
Sinds dit jaar ben ik aan het verder studeren en ben ik 

gestopt met piano spelen wat wel jammer is maar studeren is 

een full time job zoals de proffen zeggen ik ga nog wel naar de 

zumba en yoga wat mijn hoofd helemaal leegmaakt  

 

aah, het studenten leven niet gemakkelijk he maar misschien wel 

een verstandige keuze? 

ja nog eens 2 keer per week muziekschool had niet meer in mijn 

schema gepast haha, tijd voor iets anders! en zo snel verleer je het 

ook niet dus kan altijd terug opnieuw achter mijn piano kruipen. 

 

aah mooizo kan je altijd voor die brave leiding nog eens een 

schoon nummer spele hehe, maar beste meneer of mevrouw x 

heeft u nog een paar wijze woordjes die u kwijt wilt aan de 

kinderen en de ouders ? 

aan de ouders wil ik zeggen; kom 5 mei zeker naar onze overheerlijke 

restaurantdag en ook familiedag zodat jullie eens kunnen meegenieten 

van een namiddagje KSA. Aan onze leden; een dikke duim dat jullie er 

elke week staan met jullie lachende gezichtjes, jullie enthousiasme en 

inzet tijdens de activiteiten geeft het leidinggeven zeker en vast een 

boost om nog even door te gaan! 

 

wat een mooie wijze woorden awel meneer of mevrouw x dage 

bedankt zijt voor dit super interview en tot de volgende ! doeii 

ciaokes ;)  

 

weet jij wie de mysterieuze meneer of mevrouw x is ? laat dit dan 

zo snel mogelijk weten aan een van de leiding!  
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Verjaardagen 
 

Ciao a tutti, questo mese è tempo di festeggiare alcuni compleanni. 

Non solo i compleanni ma anche la Pasqua. Non so perché questo è in 

italiano, ma non importa affatto. 

Hierboven zien jullie de taal die men in Rome spreekt, het Italiaans. 

Aan al diegenen die dit konden lezen, proficiat, aan al diegenen die 

dit niet konden lezen, ook proficiat. Maar vooral een dikke proficiat 

aan alle jarigen deze maand, het zijn er weer heel wat dus we zullen 

er snel invliegen!! 

 

De eerste verjaardag, neen dit is geen grap, is op 1 april, op deze dag 

vieren we de 9de verjaardag van leeuwke Nore Konings. Vervolgens 

vieren we de 7de verjaardag van pieper Lotte Potters op 10 april. Op 

16 april vieren we dan weer een andere verjaardag, namelijk deze van 

pieper Robbe van Aert, hij wordt dan 6 jaar oud. Hierna komt nog een 

pieper namelijk Ube Mathysen, hij viert op 20 april zijn 7de 

verjaardag. We kunnen April zeker de maand van de piepers noemen 

want hierna komt nog een laatste piepertje, dit is Mathias Bussuyt, 

hij zal op 24 april zijn 7de verjaardag vieren! Als laatste hebben we 

nog een leider onder velen gekend als Manikaas, ja ja het is Manitas 

Celis, hij viert op 29 april zijn 21ste verjaardag!! 

 

Questo era il tempo per questo mese, mi piacerebbe rivederti tutti il 

mese prossimo! Buona Pasqua a tutti! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

7/4: Satéstokskes gooien naar rijpe bananen. 

14/4: apresski fjeesje: the day after 

(Geen activiteit, zie informatio) 

21/4: Allej jot zeit den boer en zen kolen schoten in brand. 

26/4 tot en met 28/4: Gele garageporten liegen niet. 

(weekend: brief volgt nog)  

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                               

 

 

Leeuwkes 

7/4: 1april! 

(meenemen: geslaagde mop) 

14/4: Bloemetjes groeien langzamer dan onkruid 

(geen activiteit, zie information) 

21/4: Komt da goei weer nu nog of hoe zit dat nu? 

26/4 tot en met 28/4: We gaan naar Afrika  

(weekend: brief volgt nog) 
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Deugnieten 

7/4: Alissa is een aubergine 

(meenemen: rauwe groenten) 

14/4: Ik dacht dat hem mij ging opeten. 

(Geen activiteit, zie informatio) 

21/4: Sofie is een rauwe groente. 

28/4: Waar is Marcel zijn nieuwe bril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Rakkers 

7/4: Don Jeffe en de vervloekte augurk. 

14/4: Dale a tu cuerpo alegria Macarena. 

(geen activiteit, zie information) 

21/4: Sofie melodie leeftijdscategorie. 

28/4: Michiel pausmobiel infantile snackmobiel. 
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Sjowers 

7/4: Wubalubadubdub. 
14/4: grote problemen in kleine sanchez. 

(Geen activiteit, zie informatio) 

21/4: Mortynacht loop. 

28/4: Een rickle optijd. 

 

Jonghernieuwers 

7/4: vakantie alaaf! 

14/4: Nog meer vakantie alaaf! 

(geen activiteit, zie information) 

21/4: geen vakantie meer boe! 

28/4: Lente meer hebben we niet nodig. 

 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Sofie, 

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 

  



 

 

 


