
Vandaag is de finale van de 50e Ronde van Essen.  Hoe de 49 voorbije edities van de Ronde 
zijn verlopen vinden jullie terug in het jubileumboekje en kunnen jullie bekijken in onze 
Rondedocumentaire op YouTube of straks in het zaaltje van de Oude Pastorij.  De conclusie 
daarvan staat vast : de Ronde is een monument, daar moet niet aan getwijfeld worden.  En 
vandaag krijgt de Ronde ook een monument, hier op ons eigen parkoers.   
 
Het is een monument voor al wie deze week en de voorbije 49e jaar heeft meegelopen en 
voor al wie keihard heeft gesupporterd.  Een monument voor de pioniers van het eerste uur 
in 1973, voor de Stuurgroep van vandaag en voor al wie ooit een nadarhek heeft weggezet, 
een loper heeft ingeschreven, de start heeft gegeven, aan de aankomst heeft gestaan, een 
uitslag heeft ingegeven, een boekje heeft volgeschreven of verkocht, omroeper is geweest, 
prijzen heeft gekocht, een pintje heeft getapt of nog op een andere manier heeft geholpen.  
Een monument ook voor de gemeentediensten die de Ronde mogelijk maken en vooral voor 
de technische dienst, voor de camionchauffeurs en iedereen die voor ons materiaal zorgt.   
 
Namens de werkgroep 50e Ronde en namens de Stuurgroep van de Ronde dank aan het 
gemeentebestuur voor dit mooie geschenk.  Dank ook aan Simon en Gianni van GS 
Technology voor de goede samenwerking, en Gianni vergeet niet om straks met de gele 
truienloop mee te doen, want wie had beter voor ons monument kunnen instaan dan een 
echte gele truiwinnaar ?  
 
Straks krijgen alle lopers samen met hun diploma ook een kleine versie van het monument 
mee, om zo de 50e Ronde nooit meer te vergeten, en vooral om jullie ertoe aan te zetten om 
ook volgend jaar weer mee te doen aan de 51e Ronde.  Want allemaal samen zorgen we 
ervoor dat de Ronde van Essen wordt verdergezet.   
 
En daarmee is het moment gekomen om het doek eraf te halen ! 


